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VoorwoordVoorwoord

WANDEL MET ONS MEE

Wandelen is tegenwoordig hipper dan ooit. Steeds meer en meer mensen willen bewegen en

dragen een actieve en gezonde levensstijl hoog in het vaandel. Steeds vaker wordt er aan

wandelen gedacht om een goede algemene conditie op te bouwen.

Ook binnen Sint Henricus vinden we het belangrijk om met onze bewoners naar buiten te gaan en

te gaan wandelen. Het verbetert de gezondheid niet alleen op fysiek vlak, maar ook op emotioneel

en mentaal vlak zien we dat iedereen daar deugd aan heeft.

Seizoenswandelingen, wandel- en beweegroute, wandeling in de kijker, smoefelwandeling, … zijn

de hoofdaccenten bij mooi weer in onze werking. Iedereen op een verantwoorde manier aan het

bewegen = wandelen krijgen is de opdracht van onze bewegingscoach Vicky.

Hieronder lichten we onze wandelingen meer toe, want met ons allen zijn we steeds op zoek naar

de leukste wandelroutes en wandelactiviteiten.

Vanaf heden hebben wij een ‘Beweegroute’. Hiervoor hebben we samengewerkt met Stad

Roeselare, Valckeburg en De Hovenier.

De beweegroute bestaat uit twee wandelingen met beweegoefeningen, die elk afzonderlijk of

gecombineerd gevolgd kunnen worden. Je volgt de beweegroute volgens je eigen mogelijkheden.

Met de beweegoefeningen oefen je jouw kracht, balans en uithoudingsvermogen. De route is

geschikt voor jong en oud.

Het startbord vind je terug aan onze hoofdingang in de Sint Rochusstraat, flyers van de

beweegroute vind je terug aan ons onthaal.

Iedere maand zetten we ook telkens een ‘wandeling in de kijker’. Deze staat iedere maand in de

Piccolo vermeld. Ze hadden we al volgende wandelingen in de kijker: Het provinciedomein

Sterrebos en de bijensite, Genieten van de natuur, Regenbeek en het Baljuwhuis, Van alles wat,

… Dit zijn telkens wandelingen tussen de 2 en de 5 km en zijn volledig rolstoeltoegankelijk. Een

brochure van deze wandelingen zijn te verkrijgen aan ons onthaal.

Op 10 mei gaat er voor de eerste keer een ‘Smoefelwandeling’ door. Een activiteit voor jong en

oud. Dit is het ideale moment om eens met je moeder/vader, de kinderen en kleinkinderen de

buitenlucht op te snuiven. Buiten genieten van de zon en daarbij tussendoor nog eens lekkere

smoefelmomenten. Niet te missen dus! Vergeet je niet in te schrijven voor 5 mei.

Ook tijdens de zomervakantie kan er op uit getrokken worden met onze ‘Fotozoektocht’. Na het

succes van de fotozoektocht van vorige jaren, zal er ook dit jaar terug een kleine fotozoektocht zijn

doorheen Rumbeke. We zullen er ook terug een wedstrijd aan koppelen. Dus zoeken maar deze

zomer!

Ook zullen we in de zomervakantie opnieuw gaan wandelen met onze jeugdvrijwilligers. Dan gaan

we telkens op stap hier in Rumbeke, gaan we naar de kermis in Roeselare en Rumbeke, …

Jongeren die geboren zijn in 2009 of vroeger, kunnen zich hiervoor inschrijven.

Inschrijvingsformulieren zijn te vinden in de Piccolo, aan ons onthaal of op onze website.

Voel je je geroepen om als vrijwilliger ook mee te gaan op onze wandelingen om bewoners te

begeleiden? Geef dan je naam door aan onze bewegingscoach Vicky.

Verder hopen wij uiteraard op stijgende temperaturen en zonnig lenteweer, zodat wij volop kunnen

genieten van de natuur en het buiten zijn. Ik wens jullie allemaal alvast veel wandelplezier toe!
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Een blik op aprilEen blik op april

In april werd er een bolletra tornooi georganiseerd tussen de

verschillende wzc's van Roeselare. Wij speelden tegen

Westerlinde. We verloren het spel maar hadden veel plezier

en genoten van een leuke namiddag.



Een blik op aprilEen blik op april

24 april kwamen enkele leerlingen van het VISO langs. Ze werkten

enkele activiteiten uit voor de verschillende afdelingen. Schilderen,

dansen, bewegen, ...voor elke wat wils.



Een blik op aprilEen blik op april

Om 10u30 was er een Paaseucharistie door EH

Jan Coghe en diaken Antoon Vanhuyse,

opgeluisterd door het Sint-Henricuskoor.

Daarna kregen we bezoek van de paashaas.

Zowel 's morgens als 's middags kregen de

bewoners een paasmenu.



Een blik op aprilEen blik op april



Een blik op aprilEen blik op april

De volgende maanden werken we aan een nieuwe toekomstvisie voor Sint Henricus.



Een blik op aprilEen blik op april



Een blik op aprilEen blik op april

Een 50-tal bewoners van wzc Sint Henricus en assistentie flats Trochus genoten

van een uitje met verschillende oldtimers.

Met dank aan Danny Cracco en de verschillende chauffeurs om dit te kunnen

realiseren!



Een blik op aprilEen blik op april



Een blik op aprilEen blik op april



Een blik op aprilEen blik op april



Een blik op aprilEen blik op april

Donderdag 6 april trokken we naar PC Den Hazelt voor de tweede editie van

onze sportdag. Verschillende sportieve activiteiten stonden op de planning:

zitdansen, kegelspel, met de parachute,.. Iedereen zette een knappe prestatie

neer. Op het einde kreeg iedereen een diploma en een medaille. Bedankt aan

de vele vrijwilligers voor de sportieve begeleiding.



Een blik op aprilEen blik op april



Jarig in meiJarig in mei
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MoederdagMoederdag

Moeder

Ze kent me als geen ander

Voelt hoe het met me gaat

Ze is heel irritant soms

Vooral met wijze raad

Soms moet ik even kauwen

Op de woorden die ze zegt

Bij haar is alles echt

En echt, dat is soms moeilijk

Dat bijt, dat wringt dat spijt

Mij bij mijn lieve moeder

Kan ik uiteindelijk alles kwijt.

Lentezoet



Zondagsmenu's

Zondag 7 mei

Broccoliroomsoep

Weens gebraad met geitenkaas,

gebakken courgette met tomaat en look

Kroketten

Zondag 14 mei

Varkenswangetjes op zijn Vlaams

Lauwe perzik

Kroketten

Zondag 21 mei

Aspergesoep

Gebraiseerde beenham met roomsaus van brie

Gebakken witloof

Aardappelnootjes

Zondag 28 mei

Wortelsoep

Orloffgebraad met champignonsaus

Tomaat met parmezaan in oven

Aardappelnootjes



Valpreventie: tip van de maandValpreventie: tip van de maand

In de kijker : ons brillendoekje

Met een klare bril, maak je zeker het verschil!

Gebruik jullie brillendoekje, dan blijf je uit het
valregistratieboekje.



Onze gedachten gaan uit naar...Onze gedachten gaan uit naar...

Geneviève OlivierGeneviève Olivier

Echtgenote van de heer Leopold Deforche

°Roeselare, 11 juli 1935

+Rumbeke, april 2023

Norma Rebry

Echtgenote van heer Raymond Callewaert

°Roeselare, 26 oktober 1936

+Rumbeke, 21 april 2023

Juliette Cnockaert

° Roeselare, 3 februari1927

+Rumbeke, 24 april 2023



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker



Willy CauwelierWilly Cauwelier

Kunst in Sint-Henricus

In de tuin voor het terras van het nieuwe dagcentrum ter hoogte van de

zuidvleugel is er een kunstinstallatie in inox. Het werk, ‘cascade’ genoemd, is een

realisatie van de Roeselaarse kunstenaar Willy Cauwelier die ook de

‘levensringen’ aan de inkom van Sint-Henricus heeft ontworpen.

De kunstenaar brengt bekende

rustgevende elementen samen in de natuur

van het stadstuintje aan het dagcentrum:

water, beweging, licht, om een nooit-

aflatend aan en afvliegen van vogels als

prikkelend beeld te bieden aan de

bewoners en bezoekers van Sint-Henricus.

De “poëzie van de gewoonte” waar

verleden, heden en toekomst samenkomen

geeft oudere mensen een houvast dat

geluk kan bieden (Simonne de Beauvoir)

reflecteert de kunstenaar in gedachten naar

zijn ouder wordende vader die dag op dag

rustig mijmerend geniet van de vogels in

zijn tuin.

De installatie is bijna 4 meter hoog en is

meer dan 2 meter breed. Regenwater

druppelt uit de buizen in de verlichte

schaaltjes waar vogels zich kunnen laven.

Enkele schaaltjes worden gevuld met

zaadjes voor de vogels.

De drinkbekkens druppelen over en

bevloeien het onderliggend groen.



Vogels in de tuin

Kijk alvast even uit of je volgende vogels kan spotten in de tuin:

HOUTDUIF
SIJS

KOOLMEES VINK

SPREEUW

MUS

MEREL

KAUW



JeugdvrijwilligersJeugdvrijwilligers



Jeugdvrijwilligers



Bewoner in de kijker:Bewoner in de kijker:
Annie en Erna CarpentierAnnie en Erna Carpentier

Erna Carpentier geboren op 23

februari 1936 en Annie

Carpentier geboren op 22 april

1944, ze zijn zussen.

Samen opgegroeid in een

gezin van 4 kinderen en nu,

vele jaren later wonen ze terug

samen in wzc St.-Henricus op

oost 2.

Thuis groeiden Erna en Annie op samen met hun zus Georgette en broer

Norbert. Vader en moeder, Georges en Alice "hielden café", "De Kapelle" in de

Diksmuidsesteenweg. Het was echt een volkscafé waar rijk en arm een pintje

kwamen drinken, met de duiven of bolletra speelden .

Annie en Erna leerden beiden hun man

kennen in de café van hun ouders.

Annie ging tot haar 14 jaar naar de Burgerschool, daarna ging ze gaan

werken "in de zaden" in Oostnieuwkerke. Annie leerde Jozef Capelle kennen.

Ze trouwden in 1965. Jozef werkte in gieterij Vuylsteke te Oostnieuwkerke.



Bewoner in de kijker:Bewoner in de kijker:
Annie en Erna CarpentierAnnie en Erna Carpentier

Erna ging op internaat bij de zusters te Kortemark samen met haar zus Georgette.

Erna leerde haar man Julien Beernaert ook kennen in café De Kapelle. Hij kwam er

spelen met de duiven.

Julien en Erna trouwden in 1958. Eerst werd Yves geboren, daarna Caroline en de

derde in rij was Vincent.

Tijdens de legerdienst van Jozef woonden Annie en Jozef in bij Erna en Julien. Na

een jaar verhuisden ze naar de Delaerestraat om vervolgens rond het Sterrebos te

gaan wonen.

De eerste dochter van Annie en Jozef, Saskia werd geboren in 1966 en 9 jaar later

werd Virginie geboren.

Erna en Julien zetten de wijnhandel verder van

Julien's vader, Jules Beernaert in de

Meensesteenweg, in de voorplaats van hun huis.

Zij hebben de zaak verder uitgebreid.

Erna was gekend voor de vele proevertjes van

coctails en wijn die ze gaf in hun wijnhandel.

Weinig mensen kwamen nuchter buiten...

De zaak is nu overgenomen door hun jongste

zoon Vincent.



Bewoner in de kijker:Bewoner in de kijker:
Annie en Erna CarpentierAnnie en Erna Carpentier

Erna en Annie kenden samen ook verdriet. Beiden verloren ze hun dochter.

Caroline, dochter van Erna en Julien, verloor haar strijd na 8 jaar tegen

borstkanker, zei stierf op 49- jarige leeftijd.

Saskia, dochter van Annie en Jozef stierf op 17-jarige leeftijd na 11 jaar ziekte.

Ze vonden kracht en steun bij elkaar.

In 1995 begon Annie te werken in de schoenwinkel van Virginie, Tonttu.

Dit heeft ze 20 jaar gedaan. Het was haar leven!

Wanneer ze beiden op pensioen waren

kwamen ze naar het dagcentrum. Julien, de

man van Erna bracht hen dan samen naar

het pluk-de-dagcentrum.

Toen het thuis niet meer ging verhuisde

Annie in mei 2019 en Erna in december

2021 naar ons woonzorgcentrum.

Terug samen, na al die jaren.



Collega in de kijker: Marleen van CoillieCollega in de kijker: Marleen van Coillie

In 2005 werd onze eerste dochter Manon geboren en 4 jaar later onze 2e

dochter Nanou. Beiden lopen school in het VMS te Roeselare.

In mijn vrije tijd ging ik vaak naar de chiro van de Zilverberg. Op reis gingen we

niet maar er was wel altijd iets te beleven en de buurtkinderen kwamen veel

over de vloer en hielpen graag mee op de boerderij.

Later ging ik naar de KLJ en daar heb ik mijn man, Wim Desmet leren kennen.

Na 3 jaar zijn we getrouwd.(1993)

Van kinds af aan heb ik veel meegewerkt thuis op de boerderij. Mijn familie

woont in Rumbeke, mijn grootvader Jozef Van Coillie, is de laatste

burgemeester van Rumbeke geweest.

Ik ben geboren op 16 maart 1972 te Roeselare / Rumbeke, een geboren en

getogen "Rumbekenaar".

Ik kom uit een landbouwersgezin van 5 kinderen, ik heb 4 broers, en ikzelf ben

de 2e oudste van de "bende".

In 1990 startte ik werken in Ter Dreve, na 30 jaar daar gewerkt te hebben, had

ik beslist om wat dichter bij huis te werken. Zo ben ik in 2020 gestart in St.-

Henricus. Ik kende St.-Henricus al van de bezoekjes aan meter Alma

Vanhaelewijn, de oma van mijn man.



Collega in de kijker: Marleen VancoillieCollega in de kijker: Marleen Vancoillie

In mijn vrije tijd ga ik veel supporteren voor mijn dochters die beiden volleybal

spelen in Bevo.

Ook ga ik graag gaan lopen en wandelen.

In 2019 liep ik de dodentocht uit (100 km) en nu ben ik aan het trainen voor de

Coast Walk samen met mijn schoonzus. Dit is 80 km wandelen van De Panne

naar Knokke Heist.

Marleen, we wensen je veel succes!



Op dinsdag 16 mei organiseren enkele leerlingen en hun leerkracht van de
Viso uit Roeselare een heuse verwennamiddag voor onze bewoners.

Met moederdag in deze periode is dit de ideale gelegenheid om daarrond
iets te organiseren.
De bewoners komen volledig centraal te staan.

Tijdens de verwennamiddag zullen de bewoners lekker in de watten worden
gelegd. Jullie krijgen een kopje kofie aangeboden tijdens het
verwenmoment, zodat jullie zich volledig thuis voelen.

De vrouwen kunnen zich laten schminken, nagels laten lakken, genieten van
een maskertje,... De heren kunnen genieten van een scheerbeurt, een nagel-
en handverzorging,…

Dit alles gaat door in DVC2 van 14u tot 15u30.
Wie zich wil laten verwennen mag zijn naam doorgeven aan Vicky.

Verwennamiddag VISOVerwennamiddag VISO



Verhaal geschreven door Martine Clarys

Oudersdomkwalen

Ouderdomskwalen,

Dat is gewoon de prijs die we moeten betalen .

De prijs die we enkel kunnen behalen,

Door heel ons leven te wroeten en te malen .

Doordat we anderen ons leven lieten bepalen,

En we nooit eens mochten falen.

Ach, laat ons toch eens van deze berg van leugens nederdalen,

Het zijn allemaal flutverhalen .

Natuurlijk ziin we niet meer jong en dat is soms balen,

Maar de eeuwige jeugd, ach in wat zou zich dat vertalen ?

Zouden we dan als lammetjes door de weide dwalen ?

En de vlinders in onze buik laten fladderen in grote getalen ?

Altijd mooi zijn,geen rimpelcreme meer moeten halen,

Altijd jong zijn, nergens eer aan te behalen .

Ouderdomskwalen,

Is gewoon de prijs die we nu betalen .

De prijs die we enkel konden behalen,

Door een bourgondisch leven en dat veel te veel te herhalen .

Tot de bloeddruk niet meer wou dalen

En je daar een pilletje moest voor halen .

Enkele jaren later vinden ze te veel cholesterol in de bloedstalen

En mag je nog enkele pillen bij gaan halen .

Dat is dan weer balen,

Ach, zolang de organen maar niet gaan falen !

Maar ondanks die kwalen,

Schrijf ik verder verhalen .

Laat ik mijn geluk zeker niet daardoor bepalen

En blijf ik in deze wondermooie wereld verdwalen .



VariaVaria

Cafetaria Nieuws

Tijdens het moederdag weekend van zaterdag 13 mei en zondag 14

mei kan je in de cafetaria genieten van een koffie met een coupe

fraise voor 5€

WANDELING IN DE KIJKER

Wandeling: Van alles wat

Afstand: 3 km

De naam van deze wandeling zegt het al zelf, je komt van alles wat tegen.

De start van de wandeling is in het centrum van Rumbeke. Je ontdekt nieuwe

wijken, en gaat zo verder via het Kerkplein richting Casteelken.

Casteelken is dé gekende interieur- en designwinkel van Rumbeke en

omstreken.

Er is een niet-alledaagse collectie meubels, objecten en accessoires van

topmerken te vinden.

Via het steegje rechttegenover Casteelken wandel je verder richting

Warellesgoed.

Warellesgoed is gelegen vlak aan het Sterrebos. Het zijn doodlopende straten

met prachtige villa’s die je er kan bewonderen.

Via de Hoogstraat keer je terug richting het centrum.

Na de wandeling kan je nog genieten van een consummatie in de cafetaria van

ons WZC.

Een brochure van deze wandeling is te verkrijgen aan ons onthaal.

Veel wandelplezier!



Save the date - meiSave the date - mei

Woendag 10 mei

smoefelwandeling

Zondag 14 mei

MOEDERDAG

13 en 14 mei coupe fraise in de cafetaria

Dinsdag 16 mei

Verwennamiddag door de leerlingen van het VISO

Dinsdag 23 mei

Uitstap Dadizele voor volgende afdelingen:

Noord 1

Oost 1

Oost 2

(Familieleden die wensen mee te gaan kunnen zich inschrijven bij Emmy

of Nathalie)

Dinsdag 30 mei

Verjaardagsfeest voor alle jarigen van de maand mei

Uitstap Dadizele voor volgende afdelingen:

Noord 0

Noord 2

Trochus

(Familieleden die wensen mee te gaan kunnen zich inschrijven bij Emelie

of Chanel)



Save the date - juniSave the date - juni

Donderdag 1 juni

Mantelzorggroep

Dinsdag 6 juni

10u00 - 12u00

Vrijwilligersvergadering

14u00 - 15u30

Bewonersraad

Zondag 11 juni

Vaderdag

Donderdag 15 juni

Thema-avond

Dinsdag 27 juni

Verjaardagsfeest voor alle jarigen van de maand juni

Donderdag 29 juni

Beat the Bompaz

In samenwerking met stedelijke basisschool de Vlieger



Herinneringen aan vroeger:Herinneringen aan vroeger: In en rond hetIn en rond het
huis, het huishouden en persoonlijkehuis, het huishouden en persoonlijke

verzorgingverzorging

Het geheim van goede zorg...Samen

een foto van vroeger bekijken en

herinneringen ophalen.

Aan de hand van deze vragen en foto's

kan je samen met onze bewoners

prachtige gesprekken voeren.

Dit noemen we reminiscentie!

Tot ver in de twintigste eeuw golden in het Vlaamse gezin de stereotiepe

rollenpatronen. Ga op zoek naar verschillende taken in en rond het huis die

vroeger meestal door een man of een vrouw opgenomen werden.

Herinner je je volgende schoonmaakproducten nog?

Op zondagavond zetten ze de was in de week en maandag was het wasdag. De

hele maandag waren de vrouwen aan het boenen, schrobben en spoelen. Eerst

werd de vuile was in een ketel gekookt, vervolgens werden hardnekkige vlekken op

het wasbord eruit geboend en tenslotte moest de was nog geslingerd worden.

Hoe werd de was gedroogd? (binnen of buiten)

Voor welke kledij werd stijfsel gebruikt?

Wanneer kocht je je eerste wasmachine?



Herinneringen aan vroeger:Herinneringen aan vroeger: In en rond hetIn en rond het
huis, het huishouden en persoonlijkehuis, het huishouden en persoonlijke

verzorgingverzorging

Persoonlijke verzorging en kledij

Kocht of maakte je moeder de kledij voor haar kinderen?

Hoe vaak kreeg je als kind iets nieuws?

Waren er kledingvoorschriften voor bepaalde gelegenheden? (voor de vrouwen

een hoed of sjaal in de kerk, geen blote armen in de kerk, schort in huis, ...)

Heb je de opkomst van de minirok meegemaakt? Zo ja, hoe reageerden mensen

hierop?

Welke kledij droegen mannen vroeger op zondag?

Welke kledij droegen vrouwen vroeger op zondag?

Droegen vrouwen vroeger make-up?

Gebruikten mannen vroeger parfum?

Wat was je lievelingsparfum?

Had je (man) vroeger een baard of was de kin volledig

gladgeschoren? Hoe gebeurde scheren voor de elektrische

scheermachine er was?





Sint-henricuskrant



WoordzoekerWoordzoeker





SuggestiebladSuggestieblad

Suggestieblad, klachtenformulier of complimentenkaart

Melding defect

Kamernr.

Naam:

Afdeling:

Datum:

Dit blad kunt u afgeven aan het onthaal of aan de verpleegpost op de afdeling



VacaturesVacatures



Sint-Rochusstraat 12

Rumbeke-Roeselare 8800

t. 051 24 11 01

e. info@wzcsinthenricus.be

Blijf op de hoogte van ons dagelijks

reilen en zeilen

& volg ons op Facebook


