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Voorwoord

Beste bewoners, familie en vrienden van Sint-Henricus,

Het was een bewogen maand maart met opnieuw een mooi gevuld programma.
Ook de komende maanden zullen op dat vlak niet moeten onder doen.

De week van de valpreventie waarin een levend ganzenbord nu al tot de
verbeelding spreekt, de sportdag waarbij we benieuwd zijn wie met de trofee naar
huis komt en de smoefelwandeling die gepland staat op 15 mei is slechts een
greep uit het aanbod.

Doorheen het woon-en zorgcentrum worden we stilaan meegenomen in de
lentesferen.

Voorzichtig genieten we van de eerste zonnestralen waarbij we allemaal hongerig
zijn naar meer.

Heerlijk om te zien hoe de duofiets dan snel in beweging gaat en de reeds
toegankelijke terrassen aantrek hebben.

Voor het eerst klonk er ook opnieuw vrolijke muziek gebracht door Johnny
Clarysse doorheen de cafetaria en werd er enthousiast mee gezongen en
gedanst. De eerste stap in het afronden van de bouwwerken en de mogelijkheden
die daardoor opnieuw gecreéerd worden!

In de loop van de komende weken staan er infomomenten gepland om de
verhuisbewegingen en de praktische planning die daarmee samenhangt met jullie
te overlopen.

In de piccolo is de kalender opgenomen. Bij vragen of onduidelijkheden spreek
ons gerust aan. We zijn er met z'n allen om dit vlot en aangenaam te laten
verlopen.

In de volgende editie zullen we jullie alvast een kijkje achter de schermen kunnen
geven.

Benieuwd naar dit alles en meer? In deze editie kom je het te weten.
Veel lees- en kijkplezier!

Warme groetjes, Marleen Joossens, Directeur WZC
Sint-Henricus
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Een blik op maart

We bedankten onze vrijwilligers met een gezellige koffietafel. De
bewoners hadden een lekker gebak klaargemaakt van alle uithoeken
van de wereld.

Onze vrijwilligers hebben een hart van peperkoek.
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