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Voorwoord directeurVoorwoord directeur

Beste bewoners, familie en vrienden van Sint Henricus,

Het was een bewogen maand met een gevuld programma waarbij
we ook heel wat nieuwe bewoners welkom heetten. De vele foto's
van al die heerlijke momenten groot en klein spreken voor zich. Ook
de aankomende Valentijn-sferen zijn stilaan merkbaar en zullen ons
opnieuw met warmte omringen.

Daarnaast zien we het in onze gebouwen ook dagelijks veranderen.
De bouwwerken vorderen gestaag. Stukje bij beetje krijgen de
vernieuwingen en aanpassingswerken vorm. Zoals al aangekondigd
op Familienet zijn we dan ook verheugd om te kunnen melden dat de
verhuis voor onze bewoners kan doorgaan vóór de zomervakantie.
Eindelijk! Een oef-gevoel komt stilaan naar boven. Wat kijken we er
naar uit. Heel lang hebben we met z'n allen lawaaihinder, stof,
passage-problemen, ... getrotseerd. Het is nog niet volledig gedaan
maar het einde komt in zicht. De komende maanden zullen we jullie
regelmatig op de hoogte houden van de volgende stappen die
volgen en de impact die deze hebben op de werking. Er is reeds
een voorlopige planning voor de verhuis die we de komende weken
in detail zullen uitwerken.
We kunnen ondertussen alvast genieten van het grootste deel van
de nieuwe bistro die al in een nieuw jasje zit.

Ben je nieuwsgierig naar de vorderingen en de toekomstige plannen,
zijn er onduidelijkheden, zit je met heel wat vragen, merk je iets op
waarover je graag even uitwisselt, ... spreek ons zeker aan. We
staan voor heel wat veranderingen waarvan we beseffen dat dit niet
altijd evident is.

Veel kijk- en leesplezier!

Warme groetjes, Marleen Joossens, Directeur WZC Sint Henricus
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Een blik op januariEen blik op januari

Tijdens de

feestdagen

werden we

verwend door

het

keukenteam!

We genoten

van het

lekkere eten

en het samen

tafelen.



Een blik op januariEen blik op januari

3-koningenbak:

wafels en

pannenkoeken à

volonté.



Een blik op januariEen blik op januari

Er werd extra ingezet op beweging: fitnesscircuit

voor alle bewoners



Een blik op januariEen blik op januari

We vlogen samen met SBS de Vlieger het

nieuwe jaar in. De leerlingen van het vierde

leerjaar brachten een mooi en creatief

optreden!



Een blik op januariEen blik op januari

Veel spelplezier

in de bowling de

Ring te

Roeselare.



Een blik op januariEen blik op januari



Een blik op januariEen blik op januari

Geniet vandaag. Herhaal 't

morgen.

Leerlingen van VISO kwamen

langs om onze bewoners eens

lekker te verwennen. Ze konden

nagels laten lakken, de haren in

de plooi leggen, een

gezichtsmasker laten leggen en

nog zoveel meer! Pure

verwennerij!



Een blik op januariEen blik op januari

Thema avond: Breughel.

Hesp, paté, bloedworst,

spek, ... voor elk wat

wils.



Een blik op januariEen blik op januari

Het nieuwe jaar werd sportief
ingezet



Een blik op januariEen blik op januari



Jarig in februariJarig in februari

Vandenbroucke Georges

Noord 0

Noord 0
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Deceuninck Simonne
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Vandenbussche Palmyra
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Weetje

Iedere laatste dinsdag van de maand is er

verjaardagsfeest voor de jarigen van de maand.

Elke jarige bewoner mag familie uitnodigen.

Partners betalen niets, daarnaast kunnen nog 2

personen gratis aansluiten, de andere

familieleden betalen 5 €/pp voor koffie en taart.



Zondag 4 februari

Tomatenroomsoep

Eendenbout met sinaasappelsaus

Regenboogwortel

Aardappelnootjes - puree

Zondag 11 februari

Witloofroomsoep

Konijn met Rodenbach en pruimen

Boterboontjes met peterselie

Kroketten - puree

Zondag 18 februari

Franse peultjessoep

Kalfsgebraad met witte portosaus

Schorseneren met peterselie

Kroketten - puree

Zondag 25 februari

Courgettesoep

Varkenshaasje met jagersaus

Romanoboontjes met look

Denne-aardappelen - puree



Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Bernice Meeuws

Noord 2

Leona Vankemmel

Oost 1

Ik ben Leona Vankemmel. Ik ben afkomstig van

Moorslede.

Ik heb drie kinderen waarvan 2 dochters en 1 zoon.

Mijn dochter Chantal zullen jullie waarschijnlijk

kennen, zij werkt namelijk op Oost 2 als zorgkundige.

Ze gaat dit jaar op pensioen.

Ik heb 5 kleinkinderen en ondertussen ook al wat

achterkleinkinderen.

Ik was vroeger huisvrouw, maar ik werkte vaak mee

met mijn man die timmerman was. Hij was timmerman

en we hadden aanpalend aan ons huis een atelier. Hij

maakte ramen, deuren, tafels, ... Hij is jammer

genoeg reeds 30 jaar geleden overleden.

Ik woon op Oost 1 en ben graag op mijn kamer. Ik

hou ervan om tv te kijken en bezoek te ontvangen.

Ik ben Bernice Meeuws en ben afkomstig van

Roeselare.

Ik ben gehuwd met Paul Reynaert en samen

hebben we 3 dochters en intussen al 8

kleinkinderen.

Ik volgde een opleiding in de hotelschool Spermalie

en werkte in restaurant Gitsdale waar ik mijn man

leerde kennen.

ik kan erg genieten van muziek en beweging.

Nu woon ik op afdeling Noord 2.



Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Odette Decock

Noord 0

Simonne Deloof

Noord 2

Ik ben Simonne Deloof en huwde met Wannin

Willy.

Samen hadden we 3 kinderen, 1 dochter en 2

zonen.

Ik hield vroeger erg van huishoudelijke taken en

kookte heel graag.

Ik verblijf op afdeling Noord 2.

Ik ben Odette Decock. Ik ben afkomstig van

Harelbeke, maar woon sinds 1948 in Roeselare. Ik

ben toen gehuwd met Walter Degryse. Hij was

schilder/behanger. Ik was huisvrouw en zorgde

voor onze twee kinderen. We hebben een jongen

en een meisje. Mijn hobbies waren vroeger vooral

handwerk: naaien, breien, ...

Ik woon nu op de afdeling Noord 0.

Ik ben Francine Vandenhende en was gehuwd met

Vandewiele Urbain.

Samen kregen we 2 zonen en intussen heb ik ook al 4

kleinkinderen.

Mijn moeder hield vroeger café De Gilde open in Ardooie

en ik had de horeca kriebels mee.

Ikzelf baatte frituur René uit in de Ooststraat in

Roeselare.

Ik ben zeer graag onder de mensen en woon nu hier op

Noord 2.

Francine Vandenhende

Noord 2



Onze gedachten gaan uit naar...Onze gedachten gaan uit naar...

Raymond CallewaertRaymond Callewaert

Echtgenoot van mevrouw Norma Rebry

°30 maart 1937

+Rumbeke, 23 december 2023

Nicole Vandamme

Echtgenote van de heer Emiel Gheeraert (+)

° 17 februari 1936, Nieuwpoort

+ 24 december 2023, Roeselare

Denise Vanbelle

Echtgenote van de heer Windels

° 27 maart 1929

+Rumbeke 24 december 2023



Onze gedachten gaan uit naar...Onze gedachten gaan uit naar...

Lucas Vanacker

°18 november 1936

+Rumbeke, 21 januari 2024

Roger Raes

°15 november 1933

+Rumbeke 06 januari 2024

Regina Vergote

°Roeselare, 18 november 1936

+Rumbeke, 21 januari 2024



WelkomWelkom

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel al weten is onze vaste kinesiste, Michelle, in

zwangerschapsverlof. Zij zal thuis zijn tot eind augustus. In september zal

Michelle terug op de werkvloer zijn.

Voorlopig is er vervanging door 2 kinesisten: Justine en Marie-Julie.

Justine werkt in de voormiddag op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Marie-Julie werkt in de namiddag op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

En werkt de vrijdag een volledige dag.

Wij heten hen hartelijk welkom en wensen hen een goede start!

Mijn naam is Justine, geboren in de winter

van 1999 in Roeselare.

In 2022 werkte ik mijn studies af in Leuven

en begon ik te werken als kinesitherapeut.

Sinds een paar maanden woon ik samen

met mijn lieve vriend in Roeselare.

In mijn vrije tijd vind je mij terug in de

keuken waar ik graag nieuwe gerechten

ontdek. Ik ben een grote dierenliefhebber

en hou van mijn thriller-of romanboeken.

Als we niet thuis zijn, kan je ons vinden op

een tennisplein of in het bos voor een

wandeling met mijn grote hond Zita!

Tot in den draai! Groetjes Justine



WelkomWelkom

Hallo! Mijn naam is Marie-Julie De Vlaminck, 23 jaar oud en woonachtig te

Oekene. Binnenkort ontvang ik mijn diploma Master in de

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, met als specialisatie pediatrie.

Dansen is voor mij altijd een grote passie geweest. Samen met mijn interesse

voor het menselijk lichaam en mijn wil om mensen te helpen was kinesitherapie

voor mij een vanzelfsprekende keuze.

In mijn vrije tijd hou ik van sport en avontuur, zoals skiën, wandelen in de

bergen en het ontdekken van nieuwe plaatsen en culturen. Maar je kan mij ook

vinden met een goed boek op het strand. Koken is ook één van mijn favoriete

bezigheden, waarbij ik graag nieuwe gerechten uitprobeer. Waar ik vooral van

geniet, zijn de gezellige momenten met mijn familie en vrienden.

Ik kijk er naar uit om mijn bijdrage te leveren aan jullie welzijn. Aarzel niet om

me aan te spreken bij eventuele vragen.



WelkomWelkom

Ik ben Elke Maertens, sinds 1 januari sta ik in voor de administratie van het pluk de

dagcentrum en op donderdag en vrijdag doe ik het onthaal. Op woensdag is het

mijn vrije dag, zodat ik voor mijn kindjes kan zorgen. Ik heb twee kindjes een zoon

Victor die dit jaar 10 wordt en een dochter Olivia die in augustus 3 jaar wordt. Ik ben

ook gelukkig getrouwd met Kevin, hij is chef-kok bij Tallore.

Voor ik hier kwam werken was ik 12.5 jaar actief als apotheek assistente bij

Apotheek De Beer. Maar omwille van mijn prothese die ik draag, was het me fysiek

wat te zwaar geworden. En toen kreeg ik de kans om hier te werken! Ideaal

natuurlijk, ik blijf in de zorg sector werken en onder de mensen. Want ik ben een

sociaal persoon en heb graag mensen rond mij.

Mijn familie en vrienden zijn voor mij super belangrijk ik zit heel graag met hen

samen, een drankje en een hapje erbij, dat sla ik nooit af. Een bezoekje aan een

lekker restaurant staat ook al eens geregeld in de agenda. Als er nog wat vrije tijd is,

dan neem ik al eens een goed boek uit de kast.

Ik ben iedereen dankbaar om mij de kans hier te geven, en ik zal mijn uiterste best

doen!

Vele groeten Elke





Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Mijn naam is Gery Dumortier.

Ik verblijf hier in het WZC op Noord 0

sinds 2 maand.

Vroeger kwam ik hier elke dag omdat

mijn vrouw Maria al 2 jaar woont op

Noord 2.

Ik ben geboren in Rumbeke op 18

augustus 1935.

Ik kom uit een gezin met 6 kinderen. Ons moeder heeft heel goed voor ons

gezorgd als huisvrouw. Soms ging ze ook wat helpen bij haar zus op de

boerderij.

Mijn vader was een zelfstandig handelaar in houtskool.

In 1940 brak de oorlog uit en werd hij meegenomen door de Duitsers naar

Frankrijk. Het waren harde tijden. Ik was toen pas 5 jaar!!

Ik heb in Rumbeke school gelopen, daarna 1 jaar les gevolgd op de middelbare

school (vms).

Ik wilde graag kleermaker worden en dit leerde ik via leercontract gedurende 3

jaar. Daarna werkte ik 1 jaar bij kleermaker Vinckier.

Na dat jaar deed ik mijn aanvraag om beroepsmilitair te worden als kleermaker.

Ze maakten schoenen en kledij voor de soldaten aan de "kop van de vaart".

Maar voor mij was er geen plaats en moest in afwachting naar Duitsland. Ik was

daar een jaar en een half.

Toen kwam ik dichter bij huis, naar Lombarsijde en moest daar les geven aan de

chauffeurs van het leger ( aan de "bleutjes")

In die periode leerde ik mijn vrouw Maria kennen, allé, beter leren kennen want

ik was al bevriend met haar broer.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Na mijn carrière bij het leger ging ik werken bij "Coca Cola" als verkoper, maar ik

kreeg een mooi voorstel bij brouwerij Roman, en veranderde van firma.

In 1957 ben ik getrouwd met Maria. We hebben 2 zonen: francis die nu 63 jaar is

en Domenique is 58 jaar.

Ik heb 2 kleinkinderen: Frederik, die is kraanman en Witnie, zij is kassierster bij

de Aldi.

Mijn hobby's vroeger waren vissen met mijn vader. Ik ging vaak naar de koers.

Ik moest ook spreken via de radiowagen.

Maria en ik hebben ook veel rondgetrokken met de mobielhome. We hebben

Europa doorkruist.

Na 3 jaar reizen met de mobielhome bezochten we vaak een Bed and

Breakfast.

We hadden ook een hond met de naam Laika, het was Maria haar lieveling,

maar hij is spijtig genoeg overleden.

Nu ben ik hier komen wonen omdat mijn vrouw hier ook woont. We maken hier

samen een mooie tijd mee.

Het is hier altijd gezellig. Ik eet 's middags en 's avonds samen met mijn vrouw

op de afdeling en ik pik de gezellige activiteiten mee.

Het is hier echt goed en ben blij dat ik nog kan genieten samen met Maria.

Ik wil ook iedereen van het WZC bedanken voor de goede zorgen.

Gery Dumortier



Collega in de kijkerCollega in de kijker
Nele DepuydtNele Depuydt

Dag Nele, op de dag van vandaag werk je hier nu

als teamcoach op Noord 2,

doe je dit al een lange tijd?

Nu werk ik inderdaad als Teamcoach op Noord 2, maar daarvoor heb ik al op

verschillende afdelingen gewerkt.

Ik startte hier in Sint Henricus in het jaar 1998, halftijds in het toenmalige DVC en

halftijds in het WZC.

Na een 4tal jaar had ik dan toch besloten om volledig over te stappen naar het

WZC. Ik werkte als ergotherapeut op het tweede verdiep en daarna op Noord 1.

In het jaar 2016 werden er assistentiewoning bij ons gebouwd, ik voelde dat ik

nood had aan een nieuwe uitdaging dus leerde ik mij bij voor woonassistente en

kreeg de kans om deze job uit te voeren in combinatie met bewegingscoach.

Hallo, dag allemaal.

Ik ben dus Nele en zal je wat meer vertellen over mijn werkervaring hier in

Sint Henricus.

In 2020 heb ik dan ook mee gesolliciteerd voor de functie teamcoach,

deze functie doe ik nu al 4 jaar en tot op de dag van vandaag doe ik dit

met hart en ziel.

Het is een heel uitdagende job, veel variatie en het leuke is ook het

contact met de bewoners, families en het toffe team.

Met onze visie, Sint Henricus 2.0 zullen we nog mooie, warme momenten

beleven.

Met onze visie, Sint Henricus 2.0 zullen we
nog mooie, warme momenten beleven.



Collega in de kijkerCollega in de kijker
Nele Depuydt

Nu even iets anders Nele, waar kunnen we
je nog vinden buiten het werkveld?

Ik woon hier in rumbeke in de Koestraat samen met mijn gezin, mijn man

Wim en mijn 3 zonen Lars 21, Siebe 20 en onze jongste zoon Ben 17 jaar.

Thuis is het dus een gezellige drukte, de 2

oudste zitten in de week wel op kot in Gent, en

de weekend zijn gevuld met hobby's zoals de

KSA, voetbal,...

Ikzelf hou ervan om eens af te spreken met

vrienden, weekendjes weg, en eens gezellig

tafelen met mijn man.

Mijn gezin betekent alles voor mij, we genieten

vooral ook om samen op reis te gaan, want er zal

een tijd komen dat ze niet meer allemaal zullen

mee willen gaan.

Als hobby ga ik geregeld gaan koersen, ik ben aangesloten bij

de wielerclub de "Kwadetrappers". We gaan zelfs jaarlijks op

weekend en iedere 2 jaar naar het buitenland. We hebben zelfs

over 2 jaar gaan fietsen in de woestijn in Marokko.

Vroeger ging ik ook gaan lopen, samen met mijn collega Chanel

heb ik zelfs een halve marathon gelopen, maar door een

blessure aan mijn heup kan ik jammer genoeg deze sport niet

meer uitoefenen.

Wist je datje:
Mijn schoonouders Bart en Tine
werken hier als vrijwilliger in de bar.

Zo, dat was zowat mijn verhaal.

Vele groetjes Nele.



Verhaal geschreven door Martine ClarysVerhaal geschreven door Martine Clarys

Verhuizen

Onze verhuis is achter de rug,

het ging vlot, het ging vlug.

De dozen zijn allemaal leeggehaald,

dingen teruggevonden, die ergens onderweg waren verdwaald.

Boekenkasten voor de zoveelste keer weer op orde plaatsen,

ach, er was geen enkele reden om me daarvoor te haasten .

We zijn de ruimtes en de trappen al meer dan gewoon,

de tuin vinden we gewoon mateloos schoon !

Er zijn de grappige dingen als je leeft in een nieuwe woning :

alles terug vinden, is soms een schertsvertoning .

Waar staan die potten en pannen nu weer ?

nee, niet in die kast, probeer die andere een keer .

De chips en de servetten, lagen die niet daar ?

ach neen, dat is nu hun plaats, kijk maar !

Soms raken we mekaar zelfs eens kwijt,

maar dat duurt geen eeuwigheid .

Van altijd op hetzelfde niveau te verblijven met ons twee,

is het nu bijna als te wonen in een kasteel, hij de koning, ik de gekke fee .

Maar ik ben blij dat we de beslissing hebben genomen,

we hebben alles waar we maar kunnen van dromen .

Eindelijk weer barbecue in de zomer, met ons twee, of met wie dan ook,

leve de drank, leve het vlees, zelfs : leve de rook !

De mancave begint ook stilaan vorm te krijgen,

maar ik heb daar geen inspraak in, ik moet zwijgen !

Kort gezegd : sommigen verklaarden ons goed zot,

maar wij zijn wreed gelukkig, begot !

En dat is toch alles wat telt :

Geluk is veel beter dan geld !



VariaVaria

! OPROEP !

Ons maandelijks contactkoor is op zoek naar een leuke naam.

Wie heeft een leuk idee voor een klinkende naam?

Ideetjes kan je doorgeven aan Chanel.

Momenteel te verkrijgen

in de cafetaria:

'Echte, Rumbeekse

Macrons'



WoordzoekerWoordzoeker



Bekende duo'sBekende duo's

Zoek de partner van het bekende duo...

Nicole & .................

Micky & ..................

Napoleon & .................................

Bonnie & ...................

Bassie & ...........................

Gaston & ...............

Laurel & .................

Adam & .................

Walter Capiau & .....................

Willy Sommers &

...............................................

Lernout & ...............................

David & ..........................

Jozef & ........................

Kaïn & .............

Dr. Jekyll & ................

Jip & .........................

Romeo & .......................

Tarzan & ........................

Hans & ..........................

Annemieke &

......................................

Romeo & .............

Tarzan & .............

Hans & ................

Annemieke & ..............................

Asterix & ......................

Batman & .................

Bert & .................

Billie & ...............

Kwik & ....................

Tom & ............

Debby & ...................

Lili & ..................

Samson & .................

Thelma & ................

Barbie & ..............

Minnie - Flupke - Marleen - Leo - Hauspie -

Julia - Rozemieke - Ernie - Nancy -

Josephine - Clyde - Mr. Hyde - Obelix -

Robin - Gert - Ken - Hugo - Hardy - Aurore -

Jerry - Bollie - Eva - Louise - Adriaan -

Anne De Baetzelier - Grietje - Goliath -

Maria - Jane - Janneke - Abel



Save the dateSave the date

Activiteiten februari

14 februari
Valentijns-restaurant

Alle koppels van ons woonzorgcentrum worden uitgenodigd voor een tête à tête in ons
'valentijnsrestaurant'

-
aswoensdagviering

21 februari
contactkoor

22 februari
thema-avond: spaghetti

27 februari
Verjaardagsfeest voor alle jarigen van de maand februari

Activiteiten maart

1 maart

complimentendag

4 maart

vrijwilligersfeest in de cafetaria

12 maart

Optreden Johny Clarysse

20 maart

contactkoor

21 maart

thema-avond

22 maart

Mooimakerswandeling



Save the dateSave the date

26 maart

verjaardagsfeest voor de jarigen van maart

29 maart

Goede vrijdag (kruisweg)

31 maart

Pasen

Paasevocatie om 10.30u met het Sint-Henricuskoor

De Paashaas komt op bezoek en er is wat randanimatie voor alle kinderen

6 mei & 14 mei
Uitstap/ bedevaart naar Dadizele

8 mei

Smoefelwandeling

21 mei

schoenverkoop medicura

9 juli & 16 juli
Uitstap naar Sluis



SuggestiebladSuggestieblad

Suggestieblad, klachtenformulier of complimentenkaart

Melding defect

Kamernr.

Naam:

Afdeling:

Datum:

Dit blad kunt u afgeven aan het onthaal of aan de verpleegpost op de afdeling



VacaturesVacatures



Sint-Rochusstraat 12

Rumbeke-Roeselare 8800

t. 051 24 11 01

e. info@wzcsinthenricus.be

Blijf op de hoogte van ons dagelijks

reilen en zeilen

& volg ons op Facebook


