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Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

Uitstap naar

Middelkerke.

Eerst aten we

pannenkoeken

in hotel

Middelpunt,

daarna een

wandeling op

de dijk.



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

Samenwerking met VBS de Vlieger. We gingen de strijd aan tussen jong en

oud en we gingen met de overwinning naar huis!





Opbrengst smoefelwandelingOpbrengst smoefelwandeling

Woensdag 10 mei organiseerde ons woonzorgcentrum

een "smoefelroute". Zowel jong als iets ouder

wandelden doorheen Rumbeke met hier en daar een

stopplaats waar iets lekkers te krijgen was.

Met de opbrengst van de smoefelroute hebben we een

spaceprojector en blaze pod aangekocht voor onze

bewoners.



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

Naar jaarlijkse traditie vond de reuzedarts terug plaats in onze tuin.



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

Supporteren

voor de

wielrenners op

"Rumbeke

koers".



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus

Bedankt aan de

jeugdvrijwilligers

voor de vele

buitenactiviteiten.



Een blik op juli - augustusEen blik op juli - augustus



Jarig in septemberJarig in september
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Jarig in septemberJarig in september
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Zondagsmenu's

Zondag 3 september

Wortelcremesoep

Kalfsgebraad in rode wijn,

broccoliroosjes met hoeveboter,

aardappelgratin

Zondag 10 september

Witloofsoep

Varkenswangetjes met trappist,

gebakken champignons,

kroketjes

Zondag 17 september

Pompoensoep

Varkenshaasje met zachte roquefortsaus,

gebakken witloof,

duchesse-aardappelen

Zondag 24 september

Wortelcremesoep

Rundstong in madeira met champignons,

wortelen met tijm,

aardappelnootjes





Onze gedachten gaan uit naar...Onze gedachten gaan uit naar...

Marie-Louise VandeghinsteMarie-Louise Vandeghinste

°Roeselare, 22 oktober 1929

+Rumbeke, 22 juli 2023

Guido Cruydt

Echtgenoot van mevr Anna Carrein

°Oostende, 21 juli 1939

+Rumbeke, 13 juli 2023

Noël Rosseel

°Rumbeke, 24 juni 1937

+Roeselare, 15 augustus 2023



Neem je rollator en wandel met
je hielen tussen de wielen,

daarna stop
en zet je remmen op!

Valpreventie: tip van de maandValpreventie: tip van de maand



Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Roos is gehuwd met Georges Vandenbroucke, samen

hebben ze een zoon Frank. Ze woonden lange tijd in

Heule, maar sinds enkel jaren woonden ze in

Roeselare.

Roos werkte in de Kbc bank, daarnaast hield ze van

koken en bakken.

In hun vrije tijd gingen ze vaak wandelen en fietsen

en bezochten ze graag de mooie plaatsen in Europa.

Roos verblijft bij ons sinds 18 juli op oost 2.

Roza Vanmarcke

Oost 2

Eric Deveeuw

Noord 2

Eric is gehuwd met Liliane en ze hebben 2 kinderen.

Een zoon Patrick en een dochter Saskia.

Eric werkte als onderhoudstechnicus. Eric was ook

heel sportief. Hij voetbalde en was oa. ook

scheidsrechter. Ook vulde hij graag zijn tijd met

zwemmen, fietsen en petanque. Ook was hij lid van

een bowling club.

Eric verblijft bij ons sinds 26 juli op noord 2.

Danny Dewulf

Noord 1

Danny is 20 jaar samen met Martine. Danny heeft

een zoon Stefaan en Martine heeft een dochter

Christophe.

Danny heeft altijd gewerkt als dokwerker. In zijn vrije

tijd schilderde hij en werkte graag in de tuin.

Ook wandelden en fietsten ze graag samen.

Danny woont bij ons sinds 24 augustus op Noord 1.



Verhaal geschreven door Martine Clarys
NIET MEER KLAGEN

Ach, lieve mensen, wat is me dat toch ?
Wat er ook gebeurt, er volgt altijd een : ja maar och !
Het is te warm, ofwel te koud,
die is te jong en die andere is te oud !
Het eten is te zuur ofwel te zoet,
met andere woorden : nooit is iets gewoon goed !

Maar kijk toch eens met open hart en ogen,
niet met wantrouwen, maar met mededogen.
Voel eens met al jouw zintuigen,
dat gaat het slecht gevoel al meteen wat buigen.
Heb lief, met heel jouw hart,
dat is het beste medicijn tegen elke smart !

Want, altijd zal het wel eens te warm zijn in het zomerseizoen,
maar regen is toch ook goed voor de bloemen en het groen.
En altijd zal er wel eens iets niet naar jouw zin zijn,
maar met een leuk muziekje of een grapje, verzacht dan wel de pijn.

Want, wees eens eerlijk : zoveel hebben we toch niet te klagen ?
We worden wakker in een land in vrede, dat zijn mooie dagen.
We hebben luxe en beseffen het niet,
heus geen reden tot verdriet.
Klagen en zagen is geen oplossing voor wat dan ook,
je raakt gewoon nog meer van de kook.
Plus het feit dat het snel andere infecteert,
zodanig dat iedereen gaat zagen en elkaar irriteert.

Dus, gaan we het eens met zijn allen proberen ?
het is niet moeilijk om aan te leren :
in plaats van negatief te denken,
gaan we andersom aandacht aan de dingen schenken.
Regent het ? ok, weer meer tijd om van een boek te genieten,
want ik hoef de planten niet te begieten.
Is het te heet ?
dan doen we het wat rustig aan, dan zijn we niet zo bezweet.
Eten niet op de juiste temperatuur ?
Zet het nog even op het vuur.

Laat het positieve aan het bewind,
het negatieve, zetten we in de hoek, als een gestraft kind.
Geniet van het leven, het lukt ook zonder klagen,
dan zal je wel zien, echt, alle dagen.
Want een lach kleurt de dag,
Niet alleen voor jou.Want een wondermooie lach
zegt : menslief, ik hou van jou !



Bewoner in de kijker:Bewoner in de kijker:
Nicole VandammeNicole Vandamme

Hallo,

Ik ben Nicole Vandamme en geboren op 17 februari

1936 te Nieuwpoort.

Ik ben als enig kind opgegroeid aan zee. Gelukkig had

ik neven en nichtjes die kwamen logeren in de

vakantie, en ik had mijn hond Finnette.

Hij is mijn kleine hartendief, ik kijk altijd uit naar

hun bezoekjes!

Er was altijd een

hond aanwezig

in mijn leven,

zelfs nu nog,

mijn dochter

Laurence heeft

een teckel

Loewie.

Ik ging naar school bij de strenge nonnekes.

Mijn vader was dokter en stichtte het eerste moederhuis te Westende - Bad. Dit

was begin 1950. Hij was ook burgemeester van Nieuwpoort tot 1940.

We zijn ook een aantal keer verhuist maar steeds aan zee gebleven, mijn

adolescentie heb ik doorgebracht in Oostende waar we toen woonden: in

Chaussee Torhout, een mooi Herenhuis.

Toen ik 18 jaar was ging ik naar Thé Dansant's, ik danste graag en ging

graag uit. We mochten ons dan mooi maken en droegen mooie jurken.



Bewoner in de kijker:Bewoner in de kijker:
Nicole VandammeNicole Vandamme

Op die Thé Dansant's heb ik

ook mijn man Emiel Gheeraert

leren kennen. Emiel was van

Roeselare en had samen met

zijn broers en zus een bedrijf in

verven Gero Paints.

Een jaar later werd André geboren en 3 jaar later Laurence.

In de weekends gingen we naar zee bij mama en papa die waren dol op hun

kleinkinderen, papa werd toen ziek, hij was 67 jaar. 5 jaar later is Yvan geboren,

ik vond het jammer dat papa dit niet heeft kunnen meemaken.

In 1962 zijn we getrouwd. Ik was toen 26

jaar en volgde mijn man naar Roeselare. Het

was een aanpassing maar de liefde

overwint alles.

Mama is aan zee blijven wonen, we zijn blijven gaan naar zee zoveel we

konden. Mama is uiteindelijk 92 geworden. Het deed enorm veel pijn dat mijn

ouders er niet meer waren. Ik had geen broers of zussen, maar gelukkig heb ik

mijn kinderen nog.

Mijn man is in 2011 gestorven. Dit was opnieuw een moeilijke periode voor mij.

Ik ben nog 5 jaar op het appartement in de Henri Horriestraat blijven wonen tot

het niet meer goed ging.

Toen heb ik besloten dat ik moest verhuizen naar een woonzorgcentrum.

Ik ben hier graag, ik wordt heel goed verzorgd, daar ben ik heel dankbaar om.

Dank jullie wel!



Collega in de kijker:Collega in de kijker:
Charlotte LambelinCharlotte Lambelin

Dag allemaal,

Ons Chanel had mij gevraagd om eens een interview af

te leggen zodat jullie eens wat meer over mij zouden te

weten komen, dus hier mijn verhaal :-).

Ik ben Charlotte (ook door de collega's als Lotje

genoemd) en ben 26 jaar.

Ik ben geboren in Kortrijk maar woon al sinds mijn

12de in Roeselare.

Mijn papa is afkomstig van Menen en mijn moeder van

Kortrijk. Beide oefenen ze het beroep uit als kinesist.

Mijn vader is nu wel al op pensioen maar hij werkte in het

ziekenhuis in de Wilgenstraat. Mijn mama werkt nog een

paar jaar verder en dat doet ze in WZC De Zilverberg.

Ook heb ik een broer die 1,5 jaar ouder is. Hij werkt als security in het

Ringshopping in Kuurne.

Ik woon ondertussen al 3 jaar in mijn eigen stekje. Eerst samen met een

vriendin en nu al 2 jaar samen met mijn vriend Sybren. Samen hebben we ook

2 poezen, Mitsy en Raïkou en onze lieve hond Akyra. Ze komen alle 3 goed

overeen.

Ik ben ondertussen al 2 jaar en half samen

met mijn vriend Sybren, hij is 28 jaar en

afkomstig van Roeselare. Een schat van een

man.

Ik heb hem leren kennen in tijde van corona

en dit omdat we samen dezelfde

vriendenkring hadden en we toen we de tijd

hadden om elkaar beter te leren kennen.

Na 2 jaar zijn we nog steeds heel gelukkig.



Collega in de kijker:Collega in de kijker:
Charlotte LambelinCharlotte Lambelin

Ik werk ondertussen al 5 jaar hier in Sint Henricus. Ik kwam hier eerst stage

lopen toen ik nog studeerde als zorgkundige in CVO Miras. Eerst stond ik op

afdeling Zuid 1, daarna op Noord 2. Daar heb ik de kneepjes van het vak

geleerd en verliefd geworden op het beroep. Na mijn stage mocht ik meteen hier

beginnen werken. Och, wat was ik zo trots. Zo heb ik eerst wat overal gestaan

maar nu heb ik wel mijn vast verdiep en dit is Noord 2.

Na een goede 3 jaar te werken als zorgkundige

ben ik begonnen aan mijn opleiding als

verpleegkundige. Dit heb ik te danken aan mijn

mama die mij het nodige duwtje in de rug gegeven

heeft. Zo ben ik gestart als werkstudent aan de

opleiding JaWel in Ic Dien.

Met de nodige steun van zowel mentoren, familie/

vrienden/collega's en leerkrachten heb ik de

opleiding kunnen voltooien.

Dit jaar in Juni ben ik dan ook afgestudeerd met

mooie resultaten samen met mijn collega Yamina

Mijn hobby's zijn tennis, ik doe dit in TC

Alexander te Roeselare. Ik speel vaak

met mijn moeder maar ook wel eens met

mijn vriend.

Genieten van glaasje rosé bij mooi weer

doe ik ook wel graag maar voorlopig zit

dat er niet meer in :-). Weet niet of jullie

het allemaal al weten maar mijn vriend

en ik zijn in blijde verwachting van ons

eerste prinsesje, het eerste kleinkindje

van onze ouders, het geluk spatte ervan

af. Ik ben namelijk al 5 maand zwanger

en zo worden wij eind december trotse

ouders.

Wordt vervolgt...

Vele groetjes Lotje







Save the date - septemberSave the date - september

Huifkartochten

maandag 4 september: oost 2

woensdag 6 september: noord 1

maandag 11 september: oost 1

woensdag 13 september: noord 0

maandag 18 september: noord 2

woensdag 27 september: trochus

woensdag 13 september

mosselen voor de verschillende afdelingen van noord en Trochus

donderdag 14 september

mosselen voor de afdelingen van oost

dinsdag 26 september

verjaardagsfeest voor de jarigen van september

oost 3

dinsdag 3 oktober

verkoop van nachtkledij Ravissante

Dinsdag 10 oktober

sjakossenweropen

Maandag 16 oktober

goochelshow

vrijdag 27 oktober

Herdenkingsdienst

dinsdag 31 oktober

verjaardagsfeest voor de jarigen van oktober

Kerstkoffietafel

donderdag 14 december

voor de bewoners en familieleden van oost 1, oost 2 en noord 2

maandag 18 december

voor de bewoners van noord 0, noord 1 en trochus



VariaVaria

Cafetaria Nieuws

Tijdens het weekend van 9 en 10 september worden er terug verse

wafels gebakken en verkocht in de cafetaria.

WANDELING IN DE KIJKER

Wandeling: Langs het bos

Afstand: 3,5 km

Deze wandeling gaat richting het Sterrebos in Rumbeke. De wandeling

loopt langs het bos. Wie wil kan natuurlijk ook in het bos wandelen.

Het bos is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. Wist je dat je op de website van

het Provinciedomein Sterrebos een rolstoeltoegankelijk grondplan kan

vinden?

Verder wandel je in de Blinde Rodenbachstraat, Staakmolenstraat,

Kasteelstraat en o.a. de Hoogstraat.

Na de wandeling kan je nog genieten van een consummatie in de cafetaria

van ons WZC.

Een brochure van deze wandeling is te verkrijgen aan ons onthaal.

Veel wandelplezier!



Herinneringen aan vroeger:Herinneringen aan vroeger: Mijn kindertijd:Mijn kindertijd:
school, speelgoed, verzamelrages...school, speelgoed, verzamelrages...

Het geheim van goede zorg...Samen een foto van vroeger bekijken en herinneringen
ophalen.

Aan de hand van deze vragen en foto's kan je samen met onze bewoners prachtige
gesprekken voeren.

Dit noemen we reminiscentie!

In de school zelf begon de dag met de bel. Er werden rijen van twee gevormd die

we van buiten kenden. De juffrouw kwam voor de rij en dan in stilte - of 't waren

slechte punten - naar boven. Niet babbelen in de rij of ge wist ervan! Dan

binnenkomen, kleren afdoen en aan de kapstok hangen. Dat was een katholieke

school, dus eerst ons gebed: Onzevader, een Weesgegroet en een akte van geloof

of een akte van berouw, naargelang de maand. En als het dan speeltijd was, voor

de speeltijd bidden en na de speeltijd bidden. Dat was eerst vijf minuten gebed, dus

ge moogt rekenen twintig minuten gebed op een ganse dag.

's Morgens gingen we naar school van halfnegen tot halftwaalf, de zaterdag ook. 's

Middags van halftwee tot halfvijf.

Wat herken je

op deze foto's!



Herinneringen aan vroeger:Herinneringen aan vroeger: Mijn kindertijd:Mijn kindertijd:
school, speelgoed, verzamelrages...school, speelgoed, verzamelrages...

De huidige generatie ouderen groeide op met de catechismus. De verschillende

vragen en antwoorden werden in de klas aangeleerd.

Herinner jij je nog wat je op volgende vragen antwoordde?

Waar is God?

God is overal: in de hemel, op de aarde, en op alle plaatsen.

Ziet en weet God alles?

God ziet alles, zelfs onze geheimste gedachten;

Hij weet alles, ook de toekomende dingen.

Is er meer dan één God?

Neen, er is maar één God.

Hoeveel goddelijke Personen zijn er?

Er zijn drie goddelijke Personen:

God-de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Zijn er engelen die ons bijzonder bewaren?

ja, God heeft aan ieder van ons een engelbewaarder gegeven.

Wanneer vieren wij de geboorte van Jezus Christus?

Wij vieren de geboorte van Jezus Christus op het feest van Kerstmis.

Waar en wanneer is Jezus Christus gestorven?

Jezus Christus is gestorven op den Kalvarieberg, nabij Jerusalem,

den Vrijdag voor Paschen, die daarom Goede Vrijdag wordt genoemd.

De opvoeding

Wie was het strengst: je vader of je moeder? Geef enkele voorbeelden;

Welke straf kreeg je wanneer je ondeugend was?

Wanneer je ziek was, ging je vaak naar de dokter of paste je moeder eerder huis-

tuin-en-keukenmiddeltjes toe?

Wat deden jullie zoal 's avonds na het avondeten?

Wat waren de rituelen / gewoontes bij het slapen gaan? (vb: gebed, kruisje,...)



Herinneringen aan vroeger:Herinneringen aan vroeger: Mijn kindertijd:Mijn kindertijd:
school, speelgoed, verzamelrages...school, speelgoed, verzamelrages...

Herken je dit speelgoed nog?

Wat was jouw favoriete speelgoed?

Was je lid van een jeugdbeweging?

Kinderrijmpjes en gedichten

Jantje zag eens pruimen hangen

Jantje zag eens pruimen hangen,

O! Als eieren zo groot.

't Scheen, dat Jantje wou gaan

plukken,

Schoon zijn vader 't hem verbood.

Hier is, zei hij, noch mijn vader,

Noch de tuinman, die het ziet:

Aan een boom, zo vol geladen,

Mist men vijf, zes pruimen niet.

Maar ik wil gehoorzaam wezen,

En niet plukken; ik loop heen.

Zou ik om een hand vol pruimen

Ongehoorzaam wezen? Neen!

Voort ging Jantje, maar zijn vader,

Die hem stil beluisterd had,

Kwam hem in het lopen tegen

Vooraan op het middenpad.

Kom mijn Jantje, zei de vader,

Kom mijn kleine hartendief!

Nu zal ik u pruimen plukken,

Nu heeft vader Jantje Lief.

Daarop ging papa aan't schudden,

Jantje raapte schielijk op.

Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,

En liep heen op een galop.





MoederdagMoederdag



data muziek?



WoordzoekerWoordzoeker





SuggestiebladSuggestieblad

Suggestieblad, klachtenformulier of complimentenkaart

Melding defect

Kamernr.

Naam:

Afdeling:

Datum:

Dit blad kunt u afgeven aan het onthaal of aan de verpleegpost op de afdeling



VacaturesVacatures



Sint-Rochusstraat 12

Rumbeke-Roeselare 8800

t. 051 24 11 01

e. info@wzcsinthenricus.be

Blijf op de hoogte van ons dagelijks

reilen en zeilen

& volg ons op Facebook


