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VoorwoordVoorwoord
Hallo allemaal,

Van 2 tot en met 10 maart 2024 vieren we opnieuw ‘Week van de vrijwilliger’. Het

thema dit jaar is: VRIJWILLIGERSWERK IS EEN ONTDEKKINGSREIS.

Hierbij willen we graag onze vrijwilligerswerking in de kijker zetten.

De tocht door vrijwilligersland is een groot avontuur, gevuld met ontmoetingen en

ervaringen, ver-schillende sectoren en organisaties, én schatten van vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is dus een echte ontdekkingsreis.

Vrijwilligers geven het beste van zichzelf. Op hun eigen tempo. In de activiteiten die

hen het best ligt. De ene vrijwilliger engageert zich voor de maaltijdbegeleiding, de

andere verdiept zich in een kaartspel of ander gezelschapsspel. Of helpt bij het

bakken van pannenkoeken, maakt vers fruitsap, zingt in het Sint Henricuskoor, doet de

opening van de cafetaria, …

Elke vrijwilliger telt! En we weten dat we altijd op hen kunnen rekenen.

Op maandag 4 maart willen we hen dan ook graag bedanken voor hun dagelijkse

inzet met een gezellige koffietafel in onze nieuwe bistro. Want wij, als

woonzorgcentrum, zijn blij met deze enthousiaste helpende handen.

Beste vrijwilligers, dank voor jullie

inzet! Laat ons ervoor gaan om

samen op ontdekkingsreis te blijven

gaan.

Zin om ook vrijwilligerswerk te doen

of kriebelt het om bij ons ook een

handje toe te steken? Stel dan je

talenten ten dienste van onze

bewoners!

Ga langs bij Veronique Bostyn of

Vicky Devos voor meer info rond

vrijwilligerswerk in ons wzc.
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Een blik op februariEen blik op februari

Carnaval



Een blik op februariEen blik op februari

Thema-avond

zelfgemaakte spaghetti



Een blik op februariEen blik op februari

14 februari: Valentijnsdag. De liefde moet gevierd worden. De koppels konden

genieten van een tête a tête.

Raoul en Rosanne

Gilbert en Francine

Gerry en Maria

Wij waren vroeger verre buren

en ik was vriendin van zijn zus.

We zijn samen weggegaan en

na een tijdje waren we samen.

Door goed samen te werken

hadden we een goeie band. In

juli zijn we 58 jaar getrouwd.

Wij hebben elkaar leren

kennen in een caféetje in

Roeselare, Gilbert was geen

zo'n danser dus gingen we

naar de cinema. We waren

23 jaar toen we trouwden.

Gilbert heeft veel gewerkt als

mechanieker, en ik werkte in

een wasserij. We zijn 65 jaar

getrouwd.

tip voor een goeie relatie: "

veel tegen mekaar vertellen".

Gerry: Ik was vriend met

haar broer en zo hebben

we elkaar leren kennen.

We gingen dan naar de

cinema en omdat haar

broer meeging mocht Maria

ook mee. Ik had "chance"

want haar vader was nogal

"nen zindelijken". 17 juli zijn

we 58 jaar getrouwd.



Een blik op februariEen blik op februari

Roos en Georges

Ludwina en Ivan

Marie-José en Hendrik

Ivan: Ludwina was een vriendin van mijn zus. We zaten

samen op de bus naar ons werk (na mijn legerdienst), en

zo hebben we elkaar beter leren kennen.

Wij zijn van Drongen en Deinze

maar voor mijn werk moest ik

kiezen tussen Roeselare en

Temse. Ik heb gekozen voor

Roeselare en Ludwina is mij

gevolgd.

Hendrik: Ik ben mijn vader verloren toen ik 9 was. Mijn

moeder hertrouwde met de nicht van Marie-José. Ik mocht

mee op de koffie, Marie-José was daar ook. Ik zag haar

en t'was prijs!

Erna zijn we naar de paasfoor

geweest en geschoten en 't was

raak :-)

In 1963 zijn we getrouwd. Op 14

augustus zijn we 60 jaar getrouwd.

Wij waren buren en hebben veel met

elkaar gepraat en naar muziek

geluisterd. En van 't een kwam het

ander.

Ons geheim: elkaar blijven graag zien!



Een blik op februariEen blik op februari

Hendrik en Hedwige

Maurice en Alice

Ik speelde met de duiven en haar

vader ook. De zondagmorgen

mocht ik meegaan om met de

duiven te spelen en zag daar een

mooi meisje staan. In het begin

was het niet zo gemakkelijk want

mijn vrouw was 10 jaar jonger

dan mij. Maar het is wel gelukt!

We zijn 68 jaar getrouwd.

Wij zijn pas op latere leeftijd getrouwd, 36 en 37 jaar. We

zullen dit jaar 53 jaar getrouwd zijn.

Ons geheim: elkaar graag zien en alles over hebben voor

elkaar!

Christel en Dirk

We hebben elkaar leren kennen in een

feestzaal in Kuurne. We kwamen allebei

uit een vorig huwelijk en we zijn

hertrouwd in 2000. We hebben genoten

van het leven en veel gereisd! Voor ons

is een goed huwelijk: elkaar

aanvaarden en genieten van het leven.



Een blik op februariEen blik op februari

Marie-Jeanne en Christiaan

Marc en Erna

We hebben elkaar leren kennen op de

trouw van mijn toenmalige werkgever

Roger Cuvelier, dit was ook de neef van

Erna. Ik had die avond wat gedronken en

was mijn "portefeuille" kwijt. Erna had die

gevonden en ik ben er dan de zondag

achter geweest. Ik zag haar en ik was

"gelijmd". We zijn nu bijna 63 jaar

getrouwd.

We hadden elkaar al eens gezien in danszaal "Cloet" in

Beveren. Marie-Jeanne was me toen al opgevallen.

Later ging ik gaan kijken

naar het voetbal van

Roeselare. Marie-Jeanne

kwam samen met haar tante

(van café "d'Elleboog)

helpen in de kantine. En zo

zijn we samengekomen.



Een blik op februariEen blik op februari

Lut en Werner

We hebben elkaar leren kennen

in Brussel. Ik studeerde voor

verpleegster en Werner

handelswetenschappen. We

spraken dan af in een café,

danszaal Graaf van Egmond.

We zijn dan in Roeselare

komen wonen voor ons werk.

Werner werkte bij de bank Krediet aan de Nijverheid en ik het het "hospitaal". Later

werkte Werner ook in de verzekeringen en immobiliën. We hebben samen 3

kinderen.

Het Valentijnsdiner

Phillippe en Nicole

We hebben elkaar leren kennen bij de volleybal

in Torhout. Ik speelde volleybal en Phillippe was

mijn trainer....

We zijn dit jaar 51 jaar getrouwd.
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De zondag spoedde het hele gezin zich netjes uitgedost, veelal met

gesteven witte kragen, naar de hoogmis. Moeder haalde haar

zondagse hoed uit de kast, handschoenen en handtasje deftig in de

hand.

De dochters met bengelende krullen in de haren, witte sokken, het

beste plissé-rokje en kragen die de fierheid van het gezin

weerspiegelden. De zondag was het gezinsmoment bij uitstek,

samen naar de messe.

Daarna, ja en dan ging vader naar 't stamnee nen brunen drinken

of nen dreupel, soms ook wel eens meer dan één.

Moeder ging met haar kroost plichtsbewust huiswaarts. De

zondagse kleren werden al snel vervangen door de alombekende

mooie bloemetjesschort

Op zondag werd aan de bereiding van het

middagmaal heel wat meer geld, aandacht en zorg

besteed. De karnemelk werd vervangen door soep,

beste soep, zoals ossenstaartsoep of aspergesoep.

Er werd ook een stoop bier uit de kelder gehaald.

Voor moeder en de kinderen was het tafelbier of

sietre.

Had vader een kip te slachten, dan was er kieken

met pêchen of vol-au-vent van een oude henne.

Had men een duivekot aan huis en was het tijd van

duivejongen dan had moeder veel pluimwerk, maar

er kwamen wel lekkere duvejongskes op tafel. En

natuurlijk wanneer de logtingk in de zomer veel

groenten te bieden had, kwam er koude pla op

tafel.

De Smaak van Ter Deeve



Zondag 3 maart

Wortelcrèmesoep

Gebraiseerde kalkoen met roomsaus mascarponi

boontjes met peterselie

Kroketten

Zondag 10 maart

Cressonsoep

Varkenswangetjes met kriekbier

peertje

Kroketten

Zondag 17 maart

Aspergecrême

Jagersgebraad met witte druiven

groene kool met spek

kroketten

Zondag 24 maart

Cressonsoep

Kalkoenborst met sinaasappelsaus

gegratineerde bloemkool

duchesse aardappelen

Zondag 31 maart = PASEN

Aperitief met hapjes

Orloffgebraad met champignonsaus

lauwe perzik, boontjes in spek

kroketten



Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Ik ben Renée Baert en ben afkomstig uit Gent, ik ben

geboren op 7 augustus 1934.

Mijn man had een transportbedrijf en ik werkte ook in

de zaak.

Samen kregen we 1 dochter Annick.

Vroeger heb ik veel gereisd oa naar Zuid-Afrika en

Noorwegen.

Nu verblijf ik hier sinds 19 januari in Sint Henricus op

afdeling Noord 2.

Renée Baert

Noord 2

Andrea Vervaele

Oost 1
Mijn naam is Andrea Vervaele en ik woon sinds

begin dit jaar op Oost 1.

Ik ben afkomstig van Ieper, maar verhuisde voor de

liefde naar Roeselare. Eerst woonden mijn man en

ik mee met mijn schoonouders in Ardooie. Daarna

maakte wij de stap naar het bouwen van een

nieuwe woning in Rumbeke.

Samen hebben wij 4 kinderen, 5 kleinkinderen en

ondertussen ook al 3 achterkleinkinderen. Een

grote, gezellige familie!

Toen ik jonger was hielp ik mee in de serres om de

bloemen te kweken. Daarna werd ik huismoeder en

zorgde ik voor mijn gezin.

Ik ben een echte boekenworm, hou van een spel

kaarten en ik kan mij helemaal uitleven om eens

wat te breien, naaien en borduren.
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Onze gedachten gaan uit naar...Onze gedachten gaan uit naar...

Cesarina Helderweirt

Echtgenote van Deheer Andreas

Duyvejonck (+)

°Roeselare, 18 juli 1926

+Rumbeke, 16 februari 2024



Sint Petrus en Paulus 100 jaarSint Petrus en Paulus 100 jaar

" 't Was al kapot! "

17 oktober 1918, één van de laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog. De

verliezende Duitse troepen trekken zich terug, maar eerst dynamiteren ze nog

veel kerktorens in West-Vlaanderen.

In Rumbeke valt de kerktoren op de kerk zelf. Het hele gebouw ligt in puin. In

1922 begint de heropbouw en in 1924 is die klaar.

100 jaar later, dat vieren we, met een uitgebreid en gevarieerd programma het

hele jaar door.

Vandaag is de kerk een prachtige ruimte geworden met heel wat weet- en

bezienswaardigheden om te ontdekken.

Programma 2024

Zaterdag 9 Maart om 20u

Openingsconcert met El Grillo

Zondag 21 april om 15u

Zangstonde Erfgoeddag

Zaterdag 1 juni om 17u30

Eucharistieviering met bisschop Lode Aerts

Zondag 2 en 9 juni van 13u30 tot 18u

Openkerkdagen met theaterwandelingen

6 september - 6 oktober

'Kerkewerk': Erfgoed in de kijker

Vrijdag 4 oktober om 18u

Boekvoorstelling: 200 jaar kerkenbouwers

Zaterdag 2 november

Tentoonstelling: Eén miljoen bidprintjes

Zondag 15 december om 18u

Rumbeke Tegoaere: muziek-, woord- en

zangmoment



Zilveren SlotZilveren Slot



Zilveren SlotZilveren Slot

Rondleiding in de oostvleugel

in aanbouw



vrijwilliger in de kijkervrijwilliger in de kijker

Maak kennis met Marie-Hélène

Marie-Hélène Jehin is als vrijwilliger van onschatbare waarde voor de

bewoners van Sint-Henricus.

“Zo’n acht jaar geleden werd mijn broer helaas het slachtoffer van een

terroristische aanslag. Een vreselijke gebeurtenis die je anders naar het leven

doet kijken. Toen maakte ik de klik: het leven is zo fragiel, ik wil iets doen dat

betekenis heeft voor andere mensen. En zo kwam ik bij het woonzorgcentrum

Sint-Henricus. De bewoners hier hebben nood aan gezelschap. Ik kan hen dat

bieden, en daar krijgen we allebei voldoening van. Een win-win!”

“Een drietal jaar geleden verhuisde Marie-Thérèse naar hier, en eigenlijk klikte

het meteen tussen ons. Binnenkort wordt ze 90 jaar, maar zowel fysiek als

mentaal is ze nog heel fit. En dat maakt het leuk: ze kan mee in mijn auto en

we doen samen heel wat uitstapjes. We hebben ook gelijkaardige interesses.

We gaan samen weg, bezoeken een museum, gaan nadien nog iets drinken

en spelen ondertussen een potje rummikub, ons favoriete spelletje.”

Mensen hebben nood aan een babbel, en ik kan hen daarmee helpen.”

“In het woonzorgcentrum organiseren ze heel wat activiteiten, er is hier altijd

wel iets te doen. En daar kunnen ze de helpende handen van vrijwilligers

goed bij gebruiken. Het kan ook heel laagdrempelig zijn: eens meedoen aan

een activiteit, een rolstoel duwen tijdens een uitstapje. Naast mijn bezoekjes

aan Marie-Thérèse help ik ook nog op andere diensten. Maar de een-op-een

gesprekken met bewoners als haar, die vind ik echt fijn. Dat is eigenlijk op

bezoek gaan bij een vriendin.”

genomineerd als vrijwilliger # VANRSL



week van de vrijwilliger



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Marie Jeanne Werbrouck

Afdeling: Oost 2

Dag iedereen,

Ik ben Marie Jeanne Werbrouck, geboren op 15

september 1934 te Roeselare. Ik kwam uit een

gezin van 3 zussen. Ik heb lang naast mijn tante

gewoond die jarenlang cafébazin van café de

elleboog was (in de Brugsesteenweg). Ik was

ook regelmatig achter de toog te vinden

wanneer ik hielp in het café.

Ik heb school gelopen in de burgerschool tot mijn18 jaar. Daarna ben ik bij de

firma Noseda gaan werken. Als secretaresse en "winkeldochter" die instond voor

de verkoop.

Op een dag kwam er een "chique meneer" bij Noseda die iets verderop in de

Ooststraat een winkel wilde openen.

Ik was al samen met Christiaan en moest dit eerst met hem bespreken. Aangezien

we getrouwd moesten zijn om de zaak uit te baten, zijn we dan snel in het huwelijk

getreden.

We hebben eerst een hele tijd als gerant gewerkt om vervolgens de zaak "De

Speurder" over te nemen.

Na een aantal jaar konden we de zaak overkopen en dit hebben we dan ook

gedaan.

Ze noemden onze zaak "De parel van de Ooststraat". De winkel had 3

verdiepingen en was 700m².

We verkochten er tapijten, gordijnen, verf, behangpapier, ...



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Ik was 32 jaar toen onze zoon Johan geboren werd, 6 jaar later kwam onze

dochter Isabelle op de wereld. Johan woont in Mechelen en Isabelle woont in

Nederland.

Ik had niet veel vrije tijd maar de zondag was heilig. Iedere zondag kwamen we

met de 3 zussen, Denise en Simonne, samen om koffie te drinken.

Ik hoor ook graag operette muziek en ging ook een aantal keer kijken.

Met een pineautje kan je me ook altijd plezieren.

Toen we op pensioen waren en wat meer tijd hadden gingen we ook vaak naar De

Panne, waar ik heel graag was.

Ik woon hier nu sinds oktober 2023.



Collega in de kijker:Collega in de kijker: YaminaYamina

Hallo allemaal, inderdaad. Ik werk hier al zo een 23 jaar, ik ben gestart als

zorgkundige, zo een 22 jaar geleden, maar na 22 jaar voelde ik dat er nog zoveel

meer in mij zat. Ik had voor mezelf beslist om de opleiding verpleegkundige te

volgen, en daar heb ik nog geen minuut spijt van gehad. Het was nu of nooit meer.

Het waren wel 3 intense jaren, waarin ik werk, gezin en school gecombineerd heb.

Dag Yamina, je bent hier nu al enkele jaren een bekend
gezicht bij ons hier in SH.
Hoe lang werk je hier al precies?

Ik doe het heel graag, er komt heel veel bij kijken, maar ik sta open voor deze

uitdaging en ik heb veel passie voor mijn vak.

Voor mij is het leuk om nog dieper te kunnen ingaan in de

noden van de zorgvrager alsook het zorgteam nog meer te

kunnen versterken.

Ook al voel ik soms niet echt dat ik verpleegkundige ben, ik

blijf gewoon de Yamina zoals alle collega's en bewoners mij al

jaren kennen maar met nog meer verantwoordelijkheid.

Wat maakt er jouw job zo boeiend?

Heel mooi om te horen.

Yamina, natuurlijk ben je hier niet alleen
gekend als verpleegster, velen weten ook dat je
als hobby wel eens een optreden doet.
Vertel eens...

Wel, dit is eigenlijk begonnen met een onschuldig zot verjaardagsfeestje van een

collega. Ik nam een micro in mijn handen en ik was vetrokken. Zonder te denken

begon ik "Jettie Pallettie" te imiteren. Onze toenmalige directeur die er ook bij was

vroeg me meteen om eens op te treden in het woonzorgcentrum voor de

bewoners. Ik kreeg veel complimenten alhoewel ik eerst wat zenuwachtig was.

Maar hoe raar het ook klinkt, vanaf het moment dat ik mijn kledij aanheb ben ik

geen Yamina meer maar wel "Petty Jallettie"



Collega in de kijker:Collega in de kijker: Yamina

Ja, dit is nu mijn officiële artiestennaam. Die is gekozen door een buitenstaander.

We hadden een wedstrijd georganiseerd waarbij iedereen een originele naam

kon indienen voor mij en Dewulf Stefaan was de winnaar.

Daarbuiten heb ik natuurlijk ook nog een gezin,

in 2012 huwde ik met Domenique en kregen we

samen 1 zoon die nu 9 jaar is en heb ik ook een

pluszoon van 25 jaar.

Ook ben ik al een "jonge omi" van een

kleinkindje van 2 jaar en er is er nog eentje op

komst in mei.

Het kan inderdaad wel een druk zijn maar ik

geniet er zo van, zoals ik ook erg kan van

genieten om met het gezin op reis te gaan naar

Turkije.

We hebben daar ook vrienden die daar wonen

en onze droom is eigenlijk ook om daar ooit te

gaan wonen. Maar dit is zeker nu nog niet van

toepassing.

Is er nog iets die je wil delen met ons?

Go, ik wil gewoon nog eens zeggen dat ik een warm gevoel krijg als ik

ouderen bezig zie.

De kleinste dingen kunnen mij zo gelukkig maken.

Zoals het spreekwoord zegt... "een harde bolster maar een zachte pit"

Wistje datje:
Iedereen herkent mij aan mijn parfumgeur :-)



Verhaal geschreven door Martine Clarys

Wat is liefde ?

Liefde zit in de kleine dingen :

een mama, die haar baby in slaap probeert te zingen.

Later wordt dit dan voorlezen in bed, altijd dolle pret,

steeds datzelfde verhaaltje, als een soort avondgebed.

Een kusje, teder en fijn,

op dat gekneusd vingertje, en weg is de pijn .

Liefde is ook : kunnen vergeven,

als het kind de weg kwijt geraakt in het leven .

De armen terug openspreiden,

als alles weer duidelijk is voor beiden .

Liefde is moeilijk te begrijpen,

soms moet je eens heel hard in jouw vuisten knijpen.

Liefde , het meer gekende verhaal,

man, vrouw, man, man, vrouw, vrouw,

Allemaal zeggen we : ik hou van jou !

en ook daar gaat het niet om de schone schijn,

Bloemetjes, etentjes, maar wel water bij de wijn,

het is die ene blik, vol zorgen :

Zul je nog wel bij mij zijn morgen ?

het zit in die onuitgesproken woorden,

Troostvol, ongehoorde muziekakkoorden.

het is : mekaar begrijpen door gewoon naar elkaar te kijken,

Elkaar eens goed omarmen en het begrip voor elkaar doen blijken .

Liefde is ook gewoon houden van iedereen,

Ik weet wel: soms denk je : dat lukt geen een .

Maar het kan zo deugd doen voor elk mens,

een beetje aandacht is toch eenieders wens .

Een vriendelijk woord kan de zon doen schijnen,

voor een mens die het licht stilaan zag verdwijnen .

Liefde, probeer er van te genieten elke dag,

het is goed voor het humeur en voor het hart, het kan, het mag !



VariaVaria

Oliebollen!

zaterdag 9 en zondag 10 maart worden er lekkere oliebollen gebakken in de cafetaria.

Voor de prijs van 5 € kunt u genieten van 4 oliebollen en koffie.

Iedereen welkom!

Op zondag 31 maart veranderen we van

wintertijd naar zomertijd. We draaien de

klok 1 uur door, 2u wordt 3u

Zomertijd!

Vanaf heden zijn er voor de kinderen

kleurplaten en kleurpotloden te

verkrijgen in de bistro.



de grote lenteschoonmaak



Wow - momentjes



Save the dateSave the date

Activiteiten maart

1 maart

complimentendag

4 maart

vrijwilligersfeest in de cafetaria

12 maart

Optreden Johny Clarysse

14 maart

vertelnamiddag Samana: Franse Chansons

20 maart

Contactkoor

21 maart

thema-avond: pizza-avond

22 maart

Mooimakerswandeling

26 maart

verjaardagsfeest voor de jarigen van maart

29 maart

Kruisweg om 15u in dagzaal Noord 1

31 maart

Pasen

Paasevocatie om 10.30u met het Sint-Henricuskoor

De Paashaas komt om 11.30u op bezoek.

6 mei

Bedevaart Dadizele

voor de bewoners van Noord 2, Noord 1 en Trochus

vertrek 13u

Per bewoner kan 1 familielid mee als begeleiding: gelieve naam door te

geven



Save the dateSave the date

7 mei

Muzieknamiddag met Ludo in de bistro

8 mei

contactkoor

14 mei

Bedevaart Dadizele

voor de bewoners van Noord 0, oost 1 en Oost 2

vertrek 13u

Per bewoner kan 1 familielid mee als begeleiding: gelieve naam door te geven

15 mei

Smoefelwandeling

21 mei

schoenverkoop medicura

verhuis bewoners oost 2 naar Zuid 0

3 & 4 juni

verhuis bewoners oost 1 naar oost 2

14 juni

Ziekenzalving

5 & 6 juni

verhuis bewoners Noord 1 naar Zuid 2

17 & 18 juni

verhuis bewoners Noord 2 naar Oost 1 en Zuid 1

9 juli

voor de bewoners van Noord 2, noord 1 en Trochus

vertrek 13u

Per bewoner kan 1 familielid mee als begeleiding: gelieve naam door te geven

16 juli

voor de bewoners van Oost 1, Oost 2 en Noord 0

vertrek 13u

Per bewoner kan 1 familielid mee als begeleiding: gelieve naam door te geven



Een blik op februariEen blik op februari

optreden Johny Clarysse



Naam:Naam:



Verslag van de bewonersraadVerslag van de bewonersraad

5 december 2023

Aanwezig: Ludwina Hoste, Regina Depoorter, Denise Hermy, Georgette

Vanbiervliet, Ivan Maddens, Denise Vermeulen, Georgette Deblaere, Jeanne

Kindt

Evalueren activiteiten:

* De mosselen waren zeer lekker! Leuk dat dit nu 's middags is in plaats van 's

avonds.

* Koude visschotel, croque monsieurs en kaas- en wijnavond -> alles was dik in

orde! De bewoners van afdeling Noord 1 blijven liefst op hun eigen afdeling om

te eten.

* Schoenenverkoop, nachtkledij verkoop en kledijverkoop. Sommige bewoners

hebben iets gekocht, anderen zijn niet gaan kijken omdat de familie altijd alles

aankoopt. Jammer dat alles binnen dezelfde twee weken viel. Beter om dit wat

te spreiden over het jaar.

* ABBA Coverband. Enkel Georgette Deblaere heeft hieraan deelgenomen. Ze

hadden mooie plaatsen en het is zeker voor herhaling vatbaar. Leuke uitstap!



* Goochelaar (meester Geert) was ook heel tof om eens te zien. Een

verrassende activiteit, er was veel volk en hij deed leuke trucs. Mag zeker nog

eens terugkomen.

* De superbingo was ook geslaagd. Leuke prijzen, dingen die altijd wel van pas

komen. Het was ook leuk om nog eens drank bonnetjes te krijgen. De

bewoners geven aan dat het zeker ok is dat ze niet meer elke week bonnen

krijgen. Ze vinden het verstaanbaar dat dit niet altijd kan.

* Dansnamiddag met Gentiel. De bewoners geven aan dat voor hen dansen er

niet meer inzit, maar ze hebben wel genoten van de sfeer. Andere bewoners

hebben wel gedanst.

* Het contactkoor is een heel leuk initiatief. De bewoners kijken uit naar de

volgende editie.

* Winterwandelingen: sommige bewoners kijken ernaar uit, anderen vinden het

te koud en te ver. De bewoners verlangen wel naar het mooie weer en willen

dan opnieuw véél wandelen.

Meldingen keuken

* Het eten is zeer lekker! Complimentjes voor het keukenteam!

* Er mag tijdens de week ook eens melkbrood meekomen 's morgens. -> Dit

wordt nu elke woensdagochtend ook aangeboden.

* Karnemelkstovers mogen zeker 2x per maand op het menu staan.

* Een eitje bij de boterhammen smaakt altijd!

Varia

Enkele bewoners geven aan dat de koffie 's middags soms heel vroeg is

(13u15). Veel bewoners zijn dan nog aan het rusten.

De uren van de maaltijden worden aangepast met de verhuis:

Ontbijt: 8u -9u

middagmaal: 11.45u

Koffie: 14u - 14.30u

Avondmaal: 17.30u Volgende bewonersraad: Dinsdag 16 april



KleurplaatKleurplaat





Sint-Rochusstraat 12

Rumbeke-Roeselare 8800

t. 051 24 11 01

e. info@wzcsinthenricus.be

Sint - Henricus krant



VacaturesVacatures

Naam:

Afdeling:

Datum:

Suggestieblad, klachtenformulier of complimentenkaart



Blijf op de hoogte van ons dagelijks

reilen en zeilen

& volg ons op Facebook


