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Een blik op decemberEen blik op december

December zit vol met feestdagen en gezellige

momenten. Het begon met 6 december. De sint bracht

een lekker ontbijt.



Een blik op decemberEen blik op december

Op de zeldzame droge

dagen brachten we een

bezoek aan de kerstmarkt

te Roeselare



Een blik op decemberEen blik op december

Naar jaarlijkse traditie werden er terug

kerststukjes gemaakt. Bewoners maken

dit samen met onze personeelsleden .

Gezelligheid en kerstsfeer ten Top!



Een blik op decemberEen blik op december



Een blik op decemberEen blik op december

Kerstkoffietafel, een gezellig samenzijn
met familie en personeel.



Een blik op decemberEen blik op december

Zowel het St.-Henricus

koor, de "druppeldames"

als de kerstman en vrouw

zorgden voor een

gezellige kerstsfeer.



Een blik op decemberEen blik op december



Een blik op decemberEen blik op december

De tweede editie van het winterbuurtfeest is een feit en een succes. Tijdens de

wandeling kon je genieten van lekkere wafels, oliebollen, glühwein, muziek en

spektakel.

Met dank aan Valckeburg en wzc De Hovenier voor de samenwerking.



Een blik op decemberEen blik op december



Een blik op decemberEen blik op december



Een blik op decemberEen blik op december



Een blik op decemberEen blik op december

22 december was er een kerstviering met Diaken Antoon Vanhuyse

opgeluisterd door het Sint-Henricuskoor.



Jarig in januariJarig in januari..
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102-jarige102-jarige

Ik ben Emma Ostyn, geboren op 28 december

1921.

Ik kom uit een gezin met 5 broers. Mijn moeder

was huisvrouw en mijn vader was

havenarbeider.

Op een dag leerde ik mijn man Gustaaf kennen. We huwden in 1942 en werkten

samen in een weverij.

Een tijdje later kregen we 2 zonen, Reginald en Franky.

In 1956 startten Gustaaf en ik een café, de Zuidmolen. We moesten veel werken

maar de zaak "draaide" goed.

We deden dit gedurende 20 jaar.

Daarna werd Gustaaf ziek en zorgde ik voor hem.

Voor hobby's en ontspanning was er weinig tijd. We genoten van elkaar en

keken ook veel naar sportprogramma's. Ook las ik veel medische boeken.

Sedert 12 januari 2017 woon ik in wzc St.-Henricus.

"Het is niet te geloven dat ik al 102 geworden ben."



Welkom nieuwe bewoners.Welkom nieuwe bewoners.

Erna is gehuwd met Marc Vanhuyse.

Erna is altijd heel sociaal en geëngageerd

geweest.

Erna was 18 jaar ondervoorzitster van Okra

en was lid van allerlei verenigingen.

Erna heeft zich jarenlang ingezet als

vrijwilligster in ons woonzorgcentrum.

Iedere vrijdagnamiddag was ze van de

partij samen met Simonne en Agnes voor

de wekelijkse bingo.

Erna Verbeke,

Noord 1







Onze gedachten gaan uit naar...Onze gedachten gaan uit naar...

Eric Deveeuw

Noord 1

Echtgenoot van mevrouw Liliane Pieters

° Roeselare, 3 januari 1935

+Rumbeke, 1 december 2023

Antoinette Carette

Noord 2

Echtgenote van de heer Denolf(+)

°Roeselare, 6 maart 1929

+Rumbeke, 9 december 2023

Edgard Vandenbroucke

Oost 1
Echtgenoot van mevrouw Rosa

Vanmoerkercke

° Beselare, 14 december 1921

+Rumbeke, 18 december 2023



Zondagsmenu's

Zondag 7 januari

Aspergesoep

Varkenswangetjes op zijn Vlaams

Appeltjes in de oven

Duchesse-aardappelen/puree

Zondag 14 januari

Pompoensoep

Konijn op zijn Vlaams met Rodenbach

pruimen, lauwe peren

Kroketten/puree

Zondag 21 januari

Tomatenroomsoep

Ardeens varkenshaasje met garnalensaus

Groentenquiche

Kroketten/puree

Zondag 28 januari

St.-Germainsoep

Orloffgebraad met demi-glace

Lauw peertje

Kroketten/puree



Carlos

Vanaf 8 januari 2024 zullen de prijzen in de cafetaria stijgen.Dit wil zeggen dat

geschenk-, verjaardags- en bingo-bonnetjes twv €1,70 kunnen gebruikt worden tem

zondag 7 januari.Vanaf maandag 8 januari zal ook voor een gewone consumptie een

opleg moeten gegeven worden als de prijs hoger is dan €1,70.

Gebruik dus best de bonnetjes vòòr 8 januari.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Naam: Louis Waselynck

Hallo,

Ik woon hier sedert 13 september

2023 op afdeling noord 2. Ik ben

geboren in Roeselare op 12 mei 1935.

Mijn vader werkte in een fabriek waar ijs gemaakt en rond gevoerd werd. In die

tijd bestonden nog geen frigo's.

Mijn moeder werkte in een spinnerij in Frankrijk.

Ikzelf ben opgegroeid bij mijn peter omdat mijn moeder bleef werken tijdens de

oorlog in Frankrijk.

Ik liep school tot mijn 14 jaar in de Onze Lieve Vrouw school. Ik wilde graag heel

graag verder studeren, maar dat ging niet door omstandigheden.

Ik werkte als schrijnwerker, leercontract gedurende 3 jaar. Daarna deed ik mijn

legerdienst in Soest (Duitsland).

Na mijn legerdienst plaatste en herstelde ik kerktorens, ik heb er 32

gerestaureerd en plaatste o.a. in Oostende en Nieuwpoort nieuwe kerktorens. Ik

ben daar trots op.

Intussen leerde ik ook mijn vrouw,

Monique kennen in een danszaak te

Izegem.

We huwden op 22-jarige leeftijd.



Bewoner in de kijkerBewoner in de kijker

Eerst woonden we 5 jaar in de Lindenstraat te Roeselare. Daarna kochten we een

eigen woning in de Koning-Leopold I laan te Rumbeke.

We hebben 3 prachtige kinderen. Maddy, onze oudste dochter, dan Nadine en

Frank is de jongste.

Onze kleinkinderen heten Detlef, Valerie en Amelie.

Vroeger gingen mijn vrouw en ik veel naar de koers. Ik was ook afgevaardigde

bij Sk Roeselare. We waren sportieve mensen.

We gingen ook jaarlijks op reis met 'Herman & Vandamme' naar Benidorm.

Mijn vrouw kwam ziek en ik heb haar heel lang thuis kunnen verzorgen. Maar

de zorgen kwamen zwaarder en uiteindelijk werd ze opgenomen in wzc de

Zilverberg. Ik was iedere dag bij haar van 9u tot 17u.

Helaas is ze in 2017 overleden. Dit was zeer moeilijk voor mij.

Na lange tijd kwam ik 4/week naar

het pluk de dagcentrum. Nu woon ik

hier in het woonzorgcentrum op

afdeling Noord 2.

Ik ben hier graag en wil ook

iedereen bedanken voor de goede

zorgen hier.

Louis



Collega in de kijker:Collega in de kijker:
CathyCathy

Hallo!

Mag ik mezelf even voorstellen, ik ben Cathy

Verhaege, 46 jaar en woonachtig te

Rumbeke.

Ik ben gehuwd met Gianni, die zelfstandig

schilder is.

Ik heb 2 kinderen, Jamie, 22 jaar en Xander,

20 jaar.

Mijn dochter is de nieuwe uitbaatster van de frituur "RUMBEKE PLATSE"

Waarvoor we natuurlijk super trots zijn dat zij dat doet.

Interessant weetje

Ikzelf heb bijna 10 jaar als zelfstandige thuisverpleegster gewerkt, waarvan ik

toch bijna 5 jaar mijn eigen praktijk gerund heb. Ondertussen ben ik gefusioneerd

met een andere praktijk en had ik besloten om terug weer een stukje in

loondienst te gaan werken, hierdoor ben ik sinds een maand in Sint Henricus

beland. Heel gemakkelijk omdat het heel dicht bij mij thuis is, ik heb er ook

destijds stage gelopen, toen nog De Parel en heb ik ook als 18 jarige, heel lang

geleden dus nog vakantiejob gedaan. Het voelt een beetje als thuiskomen.

Onze zoon werkt al 2 jaar als

mekanieker bij Dewulf, hij is onze

handige harry thuis.



Collega in de kijkerCollega in de kijker

Ik heb nogal een behoorlijk druk leven, gaan werken en de "menage" runnen, dus

veel tijd heb ik niet echt over.

Indien wel kan ik heel erg genieten van een wandeling met de honden, ik heb er 4

stuks.

De 2 oudste gaan niet zoveel meer mee,

maar ik heb 2 jonge chocolade

labradors, waarvan eentje nog geen jaar

oud is, zij gaan bijna overal mee, zelfs

op reis zorgen we dat ze mee kunnen

gaan.

Eens gaan uiteten met het gezin of vrienden, daarvan

kan ik echt serieus van genieten, of gewoon eens een

lekker glaasje wijn thuis met mijn echtgenoot :-)

Mijn job is doorgaans mijn leven, ik hou er van

verpleegkundige te zijn, daarom ben ik ook heel trots

dat ik het diploma gehaald heb.

Door omstandigheden was het mij niet gelukt om

verder te studeren toen ik 18 jaar was, zo heb ik

gestart met een gezin. Ik was eigenlijk afgestudeerd

als verzorgende maar ik ben dan toch op mijn 35ste

gestart met de opleiding verpleegkundige. Het is niet

allemaal van een leien dakje gegaan, in die periode

ben ik ziek geworden maar heb toch de courage

gevonden en het toch gehaald!

Zo.. dit was zo een beetje mijn verhaal. Hopelijk

komen we elkaar nog eens tegen en kunnen we een

"klapke" doen, want dat doe ik namelijk ook heeeeel

graag.

Waar kan je eens
echt van genieten?



Verhaal geschreven door Martine

Nieuwjaar

Jaja, het is zonneklaar :

Het nieuwe jaar is weer daar !

2023 is voorbijgevlogen

en we werden allemaal meegezogen .

Politieke schandalen, andere gruwelverhalen,

er is wel altijd iemand die het gelag moet betalen .

We hebben nieuwe ontmoetingen meegemaakt,

maar ook mensen kwijtgeraakt .

We hebben soms teveel vertrouwen gegeven,

om dan met de gevolgen te moeten leven ;

We hebben gelachen, maar soms ook gehuild,

Als iemand dit aardse bestaan voor de eeuwigheid had ingeruild

We hebben soms beloftes gezworen

die we ergens halverwege verloren .

We hebben lief gehad, we hebben gehaat,

vergeef ons daarvoor, het is nu eenmaal zoals het gaat.

We hebben elke dag het goede geprobeerd,

maar soms ging het wel eens verkeerd.

We hebben dat duiveltje op onze schouders genegeerd,

maar het is een sterk wezen hoor, dat heb ik ondertussen al geleerd .

Dat wit engeltje op die andere schouder,

heeft al vaak gezucht : ze word niet wijzer, alleen maar ouder!

We zijn nu eenmaal mensen,

met allemaal dezelfde simpele wensen :

Vrede en geluk op aarde voor iedereen !

en op de eerste plaats een goede gezondheid,

En de rest komt wel met de tijd !

Gelukkig nieuwjaar allemaal,

Een nieuw jaar, een nieuw verhaal !



Save the date - januari/februariSave the date - januari/februari

Data bowling

woensdag 10 januari: voor de bewoners van noord 2

donderdag 11 januari: voor de bewoners van oost 1

vrijdag 12 januari: voor de bewoners van oost 2

woensdag 17 januari: voor de bewoners van noord 0

vrijdag 19 januari: voor de bewoners van noord 1

vrijdag 2 februari: voor de bewoners van Trochus

Nieuwjaarsdrink /concert

donderdag 18 januari

samen met de leerlingen van het vierde leerjaar

van de Vlieger

Verwennamiddag door de leerlingen van het VISO

dinsdag 23 januari voor de bewoners van Trochus

dinsdag 6 februari voor de bewoners van het woonzorgcentrum















Sint-Rochusstraat 12

Rumbeke-Roeselare 8800

t. 051 24 11 01

e. info@wzcsinthenricus.be

Blijf op de hoogte van ons dagelijks

reilen en zeilen

& volg ons op Facebook


